
Het voorjaar is nu dan toch echt begonnen. Alsof met het voor-
uitzetten van de uurwerken de lente daadwerkelijk overal en 
overduidelijk is doorgedrongen. Alles lijkt een stuk lichter te 
zijn. Opeens zijn er overal lentebloemen op straat te zien. De 
temperatuur is zelfs aangenaam. Niets lijkt het nieuwe leven 
tegen te kunnen houden. Als ik goed rondkijk, zie ik ook dat 
de mensen om me heen anders beginnen te worden. Mensen 

nacht het Licht zullen binnendragen, vergezeld van de woor-
den ‘lumen Christi’, dan mogen ook die woorden in ons leven 
doorklinken. Het gebaar dat Jezus’ licht in ons midden komt, 
mag ook in ons eigen leven te zien zijn: Jezus’ licht mag meer 
en meer gaan schijnen in ons leven en in dat van de samenle-
ving. Onze donkere dagen in het leven zijn niet meer donker. Er 
zal altijd een sprankje licht zijn. Hopelijk mag dat licht zelfs van 

kennen bij het breken van het brood. In hun binnenste voelden 
ze dat er iets bijzonders was. Hun harten brandden toen Hij met 
hen sprak. De zon zou schijnen en zij zouden weer helemaal 
opbloeien. Zo kondigde hun religieuze lente zich aan. 

Wij, in ons leven, zijn evenals de Emmausgangers. Hopelijk 
mag die komst van de religieuze lente ook terug te vinden zijn 
in ons eigen (gelovig) leven. Nu we in de veertigdagentijd leven, 
is onze blik gericht op het grootste kerkelijke feest. We leven 
wat soberder. We zijn solidair met de medemens. Ook probeert 
menigeen meer ruimte te maken voor het gebed. Op die manier 
willen we meer bewust leven. Halsreikend kijken we uit naar de 
opstanding van Jezus Christus: Pasen. Vol verwachting zien we 
uit naar het nieuwe leven in Christus. Als we tijdens de paas-

met elkaar een bloeiende parochie van te maken. Ziet u het 
net zo zitten als ik? Voelt u die energie in de nieuwe parochie? 
Als we goed om ons heen kijken, zullen we zien dat het len-
te is! Ook in de mensen om ons heen. Het licht van Christus 
schijnt meer en meer door hen in de wereld.  Dat wij door de 
mensen om ons heen ge-enthousiasmeerd en ge-inspireerd 
mogen worden. Dat hun vuur ook op ons over mag springen. 
Dan mogen ook wij naar analogie van de Emmausgangers 
zeggen: “Brandde ons hart niet, toen wij met hen spraken?” 

Zalig Paasfeest, ook namens mijn collega’s!

Lâm Thê Nguyên, pastoraal werker

worden vrolijker en opgewekter. Ze zijn 
blij. Alles straalt uit dat een nieuwe tijd 
is aangebroken. Weg zijn de kou en de 
donkere dagen. Hoe mooi de winter ook 
kon zijn, op een gegeven moment keken 
we toch wel erg uit naar tekenen van de 
lente en het nieuwe leven dat zich zou 
aankondigen. Wat maakt het ons blij als 
dan eindelijk officieel de lente aanbreekt!

Zo verging het ook de Emmausgan-
gers (Luc. 24, 13-34). Als een donkere 
wolk hing de dood van Jezus boven hun 
hoofd. Ook al was er de belofte van Hem 
dat Hij zou verrijzen. Onderweg ontmoet-
ten ze Hem. Het drong echter nog niet tot 
hen door, want ze zouden Hem pas her-

De Meimaand is Mariamaand. 

In alle parochiekernen wordt in de maand mei de rozenkrans gebeden.
Onderstaand een overzichtje van plaats en tijd.    

H. Pius X			   elke dinsdagavond		  19.00 uur   
Bonifacius/St. Joseph*)		  elke donderdagavond 		  19.00 uur 
Bernarduskerk			   elke dinsdagavond		  19.30 uur
Dagkapel Het Anker		  elke donderdagavond		  19.30 uur
H.H. Engelbewaarders		  di. 3, 10, 17 en 31 mei		  19.00 uur
 
*) in de kapel van verzorgingshuis St. Joseph.

tijd tot tijd hevig branden in ons hart, 
opdat wij geheel vervuld worden van 
Gods Geest.

De afgelopen tijd vroegen parochi-
anen mij weleens: “Hoe bevalt het 
u hier?” Ik moet dan eerlijk beken-
nen dat het werken in de parochie 
aanvoelt alsof het lente is. Kijkend 
om mij heen zie ik zovele vrijwilli-
gers de schouders eronder zetten 
voor het welzijn en de opbouw van 
de parochie. Anderen zie ik tot bloei 
komen in hun inzet voor de paro-
chie. Heerlijk om dit alles te zien! 
Er zit veel potentie in de verschil-
lende parochiekernen om er samen 

Het vuur van de lente 

Rozenkrans bidden
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Uitgave van de R.-K. Parochie H. Thomas
Alphen aan den Rijn - Rijnwoude
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H. Thomas



Hoe nu verder? Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, Paaswake

Uitvaartviering vanuit de kerk
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Pastoraal team
Ruud Visser (r.visser@heiligethomas.nl)  
Gilion Greeve (g.greeve@heiligethomas.nl)  
Lâm T. Nguyên (nguyenthelam@gmail.com)
 
Parochiebestuur
Piet Hoeksel	   : vice-voorzitter 		
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heiligethomas.nl)  
Dirk Spronk	   : penningmeester 
Karel Bemelmans	  : lid
Piet van Leijden	   : lid
Thom Schoonderwoerd : lid
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den 
Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413 
E-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl 
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur
Internetadres: www.heiligethomas.nl

Parochiekernen
Voor de contactgegevens van de parochie-
kernen zie de afzonderlijke pagina’s elders 
in dit blad.

Pastor van de wacht
Buiten openingstijden van de secretariaten 
van alle parochiekernen wordt via telefoon-
nummer  0172-472410 het telefoonnum-
mer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas
Leo Borst, Marijke Dobbe, Gerard Mut-
saers, Joke Rietveld, Betsie Stapper 
Margreet Starrenburg

Kopijadres
redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en 
opmerkingen bezorging 
Zie de colofons van de afzonderlijke paro-
chiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij
- per email naar kopij-adres (zie boven); 
- bij voorkeur in WORD; 
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt; 
- altijd de afzender vermelden. 
De redactie behoudt zich het recht voor om 
de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdata kopij H. Thomasparochie
Nummer 3: 	 13 mei 2011 
Nummer 4: 	 24 juni 2011 
Let op! Kopij voor de pagina’s van de 
parochiekernen dient drie dagen eerder te 
worden aangeleverd via de gebruikelijke 
email-adressen. 
 
Verschijningsdata
Jaargang 1 nummer 3: 27 mei 2011 
Jaargang 1 nummer 4: 8 juli 2011

Vormgeving: Grafitas.nl  

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Algemeen

Als warme broodjes werden ze meege-
nomen. Ik bedoel de paarse vastenband-
jes. Ik zie ze regelmatig om mij heen en 
voel ze als ik de mensen de hand schud 
na afloop van de vieringen. Wat is het 
goed om te zien dat u zo bewust de vas-
tentijd in bent gegaan! De bandjes zijn 
er een stille getuige van dat u werk wilt 
maken van de solidariteit in de veertig-
dagentijd. Geweldig. Alleen is het jam-
mer dat er zo weinig van waren. Velen 
zouden nog zo’n bandje willen hebben. 
In Hazerswoude-Rijndijk zijn ze zelfs 
niet terechtgekomen, vanwege een on-
gelijke verdeling van mijn kant. Mochten 
we dit project volgend jaar weer oppak-
ken, dan zullen we er meer van bestellen! 
 
Binnenkort is de voorbereidingstijd (van-
daar de paarse kleur) op weg naar Pasen 
voorbij. Hoe nu verder? Eigenlijk zouden 

Bij de uitgang van de kerk ligt een flyer 
over uitvaartvieringen vanuit de geloofs-
gemeenschap vanuit onze parochie H. 
Thomas.  De pastores en de pastoraats-
groep van uw geloofsgemeenschap zijn 
bereid om een toelichting te geven op de 
tekst. De parochie van de H. Thomas wil 
het afscheid van haar overleden parochi-
anen zo goed mogelijk verzorgen. Naast 
het verhaal over de overledene zal in een 
kerkelijke uitvaart altijd het verhaal van 
God met ons, mensen, ter sprake komen.
De kerkelijke uitvaart zal in de regel uit 
een van onze kerkgebouwen plaatsvin-
den. Dat hoeft dan niet vanzelfsprekend 
in combinatie met een Eucharistievie-
ring te zijn; ook een Woord- en Commu-
nieviering of een viering van Woord en 
Gebed kan het  ritueel bij het afscheid 
passend omkleden. Alleen bij de aan-
wezigheid van een priester kan er een 
Eucharistieviering zijn. Wanneer een di-
aken of een pastoraal werker voorgaat, 

zal de afscheidsdienst 
een Woord- en Com-
munieviering of een 
viering van Woord en 
Gebed zijn. Wanneer 
om een goede reden 
de uitvaart niet in 
een kerkgebouw kan 
plaatsvinden, kan de parochiepastor ook 
een dienst in de aula van een cremato-
rium leiden. Aan de vooravond van de 
uitvaartviering kan er in de kerk waar de 
uitvaart wordt gehouden, een avondwake 
zijn. Deze zal verzorgd worden door een 
van de parochianen in samenspraak met 
de nabestaanden van de overledene. 
Meer aandachtspunten zijn te vinden op 
de flyer.

Het pastoraal team. 

we dan witte (de liturgische kleur voor 
het feest van Pasen) bandjes moeten 
hebben en in dezelfde geest verder kun-
nen gaan. Niets weerhoudt u er natuurlijk 
van om de paarse vastenbandjes langer 
om te doen. Het gaat immers om een 
bewustwording van een voornemen dat 
belangrijk is voor u om eraan te werken. 
Waarom zouden we dat dan beperken tot 
slechts die veertig dagen? 

Ik ben ook wel benieuwd naar hoe u het 
heeft ervaren om op deze manier met de 
vasten bezig te zijn. Mocht u dat willen 
(en daar de tijd voor vinden), dan zou ik 
het erg fijn vinden om van uw ervaringen 
kennis te nemen. U kunt mij schrijven 
(p/a de Bonifacius) of mailen (nguyenthe-
lam@gmail.com) hierover. 

Lâm Thê Nguyên, pastoraal werker

De viering van het jaarlijks terugkerende 
paasfeest is een gebeuren dat over drie 
dagen wordt uitgesmeerd. Het vieren van 
Jezus’ exodus, zijn uittocht en bevrijding, 
brengt de geloofsgemeenschap op ver-
schillende momenten in die drie dagen 
bijeen. 
Op donderdagavond, het begin van de 
dag volgens joods gebruik, komt men sa-
men om het Laatste Avondmaal van Je-
zus te gedenken. Het is de dag die begint 
bij het breken en delen van de Heer en 
die eindigt bij zijn eigen kruisoffer op Gol-
gotha. De tweede dag, die op de avond 
van Goede Vrijdag begint, is de dag van 
de grafrust: de volgelingen van de Heer 
gedenken zijn dood en brengen zijn kruis 
hulde. Want voor velen mag dan het 
kruis een dwaasheid betekenen, voor 
gelovigen is het een teken van redding. 
Sommigen leggen op deze avond bloe-
men bij het kruis. De derde dag begint op 
de avond van Stille Zaterdag en duurt tot 
de volgende avond. Op deze dag wordt 
de opstanding van Christus gevierd; het 
Licht van de verrezen Heer wordt met de 
paaskaars het duister binnengedragen. 
Het is de Paaswake. Het licht breekt door 
en het Leven overwint door Gods ingrij-
pen de dood.
Wie echt Pasen wil vieren, zou deze drie 
dagen moeten meevieren en heel het 
gebeuren van uittocht en bevrijding moe-
ten ondergaan. In onze parochie zijn dit 
jaar in drie kerkgebouwen die eenheid 
van de drie dagen mee te vieren: in de 
Pius X-kerk met pastor Lâm, in de Ber-
narduskerk met pastor Greeve, en in de 
Engelbewaarderskerk met pastor Visser. 
Emeriti zullen hun diensten aanbieden 
om in deze dagen ook op alle plaatsen 
Eucharistie te kunnen vieren.
In deze drie dagen wordt het fundament 
van ons geloof gevierd; zij kunnen eigen-
lijk niet zonder elkaar. Daarom is het te 
wensen dat zoveel mogelijk mensen uit 
onze parochie deze dagen van ons Pa-
sen zullen komen meevieren.

R. Visser. 

Colofon Parochie H. Thomas



Na enige jaren samenwerking in federa-
tief verband (De Wijngaard) is de peri-
ode van zelfstandige parochies afgeslo-
ten. Op 1 januari jongstleden is, zoals u 
weet, de Parochie H. Thomas van start 
gegaan. Bisschop A.H. van Luyn (sdb) 
van Rotterdam bevestigde op zondag 16 
januari de samenvoeging tot de parochie 
H. Thomas. 

Een nieuw parochiebestuur trad aan. En: 
bij het aantreden van nieuwe bestuurs-
leden namen we afscheid van oude be-
stuursleden. Per 31 december 2010 wa-
ren zij door de bisschop ontslagen als 
(onbetaald) bestuurslid van de parochies 
H.H. Michaël en Bernardus te Hazers-
woude-Rijndijk, De Emmaüsgangers te 
Alphen aan den Rijn en de H.H. Engelbe-
waarders te Hazerswoude-Dorp. Op 25 
februari hebben nieuwe en oude bestuur-
ders tijdens een informeel samenzijn in 
Hazerswoude-Dorp hierbij stil gestaan. 
Pastoor Visser, voorzitter van het paro-
chiebestuur, en Piet Hoeksel, vice-voor-
zitter, besteedden aandacht aan al het 
werk dat door vele mensen is verricht om 
tot de nieuwe parochie te komen. Hier-
bij werden allen bedankt voor hun inzet 
en betrokkenheid bij het tot stand komen 
van de nieuwe parochie. Als tastbaar 
blijk van deze waardering kregen zij een 
boekje, waarin de pastoor voor ieder een 
persoonlijk woord had geschreven.

Het parochiebestuur is zich ervan be-
wust, dat naast de officiële, benoemde 
bestuursleden, er nog vele anderen ge-
weest zijn die hun bijdrage geleverd heb-
ben bij de totstandkoming van de Paro-
chie H. Thomas. Via deze weg willen wij 
ook hen oprecht bedanken.

Piet Hoeksel, vice-voorzitter
parochiebestuur H. Thomas

zerswoude-Rijndijk met Koudekerk aan 
den Rijn en Leiderdorp; Alphen aan den 
Rijn. Het vervoer kan voor u geregeld wor-
den. Alle belangstellenden zijn welkom. 
Als u interesse heeft voor deze dagen, 
vragen heeft of zich wilt aanmelden: dan 
graag vóór 10 april aanstaande. Daar-
voor kunt u terecht bij:

Hazerswoude-Rd, mevr. Ria Wubben,
tel.  071-3415045 van 17.30 tot 20.00u.

Hazerswoude-Dorp, mevr. Connie van 
Dijk,  tel. 0172-587171

Alphen aan den Rijn,
mevr. Jopie Vergeer, tel. 0172-474115, 
mevr. Riet Plomp, tel. 0172-492011

Oikocredit is in feeststemming! Vorig jaar 
november bestond Oikocredit 35 jaar! Oi-
kocredit is een organisatie met kerkelijke 
wortels, die leningen verstrekt aan mi-
crofinancieringsinstellingen, coöperaties 
en het midden- en kleinbedrijf in ontwik-
kelingslanden. U moet dan denken aan 
een microfinancieringsinstelling op de 
Filippijnen, die microkredieten verstrekt: 
kleine leningen van vaak niet meer dan 
100 euro aan boeren, motortaxichauf-
feurs, straatverkopers en vissers. Of een 
coöperatie van kleinschalige boeren in 
Brazilië, die tropisch fruit onder fair trade 
omstandigheden produceert.
De sociale en financiële resultaten van 
Oikocredit waren in 2010 boven ver-
wachting. In dat jaar verstrekte Oikocre-
dit ruim 205 miljoen euro aan leningen en 
investeringskapitaal aan projectpartners. 
Het aandelenkapitaal van Oikocoredit is 
in 2010 gegroeid met 64 miljoen euro. 
Daarnaast heeft Oikocredit een onder-
scheiding gekregen voor ‘best presteren-
de’  financier van de microkredietsector. 
Oikocredit kreeg deze onderscheiding 
van CGAP - een onafhankelijk centrum 
voor beleid en onderzoek, ondergebracht 
bij de Wereldbank - voor haar bijdrage 
aan maatschappelijk verantwoord inves-
teren in de microkredietsector. 

Negatieve publiciteit
Er is kritiek op microfinanciering. Terecht 
moet er zeer kritisch gekeken worden 
naar negatieve effecten. Recent zijn de 
commerciële banken zich met micro-
krediet gaan bezighouden. Zij willen na-
tuurlijk winst maken. Onduidelijke, maar 
hoge rentepercentages, concurrentie en 
het opdringen van leningen die mensen 
niet nodig hebben: we kennen het hier al-
lemaal uit voorgaande jaren. Het gebeurt 
intussen ook met microkrediet. Sommige 
arme ondernemers sloten onder de druk 
van mooie praatjes leningen af bij ver-
schillende instellingen tegelijk. Dat heeft 
tot onbetaalbare schuldenlasten geleid. 
Als het echter goed wordt gebruikt, kan 

microfinanciering een belangrijke rol spe-
len bij de vermindering van de wereldar-
moede. Toegang tot financiering is es-
sentieel voor de economische groei van 
elke samenleving. Microfinancieringsin-
stellingen stellen arme mensen in staat 
om te lenen, te sparen of zich te verze-
keren.
 
Gedragscode microfinanciering
Op speciaal verzoek van prinses Maxi-
ma, die namens de VN ijvert voor het 
toegankelijk maken van financiële dien-
sten voor armen, zijn er principes opge-
steld voor investeerders op het gebied 
van microfinanciering. Deze principes 
stellen het belang van mensen die de le-
ning aangaan, voorop en zijn bedoeld om 
misstanden in de sector tegen te gaan. 
Oikocredit is een van de ondertekenaars 
van deze principes. Zij is al vele jaren 
bezig op dit terrein. Oikocredit bekijkt of 
de rentepercentages die de instellingen 
aan hun klanten berekenen, eerlijk zijn, 
rekening houdend met de lokale context. 
Ze geeft de voorkeur aan instellingen die 
hun klanten ook ondersteunen en cursus-
sen aanbieden. Oikocredit heeft op haar 
internationale kantoor en regiokantoren 
wereldwijd mensen in dienst die zich spe-
ciaal op sociale resultaten richten. 

Aandeel in een betere wereld
Oikocredit wil nog meer mensen toegang 
geven tot microfinanciering om hen een 
betere toekomst te bieden. Oikocredit 
draagt bij aan een rechtvaardiger wereld! 
Geef microkrediet niet op vanwege de mis-
standen. Maar doe mee met Oikocredit. 
Zie www.oikocreditnederland.nl of neem 
contact op met het kantoor in Utrecht 
(telefoon 030-2341069) of met Coen Zui-
dema Vrijwilliger Oikocredit Nederland 
0172-444 940 c.zuidema1@hetnet.nl

Jenifer Alejo, klant van microfinancieringsinstel-
ling ASKI.

Met een startlening van ongeveer 86 
euro kon Jenifer zijn bedrijf in gefrituurde 
snacks opzetten. In het begin verdiende 
hij 114 euro per maand. Nu is dat maan-
delijks ruim 800 euro. Hij kan nu zelfs aan 
ongeveer twintig mensen werk verschaf-
fen en zijn drie kinderen kunnen nu naar 
school.
“ASKI is een van Gods instrumenten 
waarmee ik het succes dat ik nu heb, heb 
bereikt. ASKI heeft mijn dromen waarge-
maakt.“

Op dinsdag 10, woensdag 11 en donder-
dag 12 mei aanstaande is in de Christus 
Dienaarkerk in Zoeterwoude-Dorp het 
ziekentriduüm, dat jaarlijks wordt  gehou-
den. Misschien vraagt u zich af wat dit 
inhoudt en voor wie dit bestemd is. Het is 
al sinds jaren een bekend en kerkelijk ge-
organiseerde bijeenkomst. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Velen komen er 
al jaren en ontmoeten er bekenden. Drie 
dagen van gebed en bezinning, maar ook 
van ontmoeting en gezelligheid: voor zo-
wel zieken als ouderen.

Deze dagen beginnen om 11.00 uur met 
een Eucharistieviering. Daarna: lunch 
en tijd voor een praatje of even rust. Om 
14.15 uur wordt de dag na een korte ge-
bedsdienst beëindigd. Als u, belangstel-
lende, drie dagen te veel van het goede 
vindt, dan kunt u er ook een of twee da-
gen aan deelnemen. Alle kernen van de 
H. Thomas-parochie nemen hieraan deel: 
Hazerswoude-Dorp met Benthuizen; Ha-

Nogmaals: dank u!

OIKOCREDIT 
Feest vieren
en alert blijven

Eucharistisch
Ziekentriduüm 2011
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Diaconie
Catechese

Inmiddels zijn we enkele weken op weg 
in de Veertigdagentijd. Binnen de paro-
chie H. Thomas is ook van alles gebeurd 
om het project op de Filippijnen onder 
de aandacht te brengen. Op maar liefst 
vier verschillende locaties is een sobere 
maaltijd gehouden, waar veel mensen 
via een filmpje uitleg kregen over het 
project. De financiële gaven beginnen te 
komen! Fijn dat men zo begaan is met 
de mensen op het eiland Mindoro, waar 
Vastenaktie samen met de inheemse 
bevolking werkt aan het terugkrijgen en 
levensvatbaar maken van hun eigen cul-
tuur. In Hazerswoude-Dorp werden huis 
aan huis door vrijwilligers vastenzakjes 
gebracht en gehaald. Een hele klus! Daar 
werd ook de schooljeugd bij betrokken! 
Er werd gepicknickt voor het goede doel 
met zelf gemaakte hapjes en er waren  
‘’koffiestops’’. In Alphen aan den Rijn 
verkochten jongeren van M25 onder het 

“Harts-tocht”
 

De werkgroep Vol-
wassenen Cate-
chese organiseert 
op vrijdag 20 mei een “Harts-tocht”, een 
wandeling in het mooie landelijke gebied 
van ons Groene Hart.
Wandelen is een fijne manier om in be-
weging te komen. Je bent in de natuur. 
Je voelt je verbonden met de schepping. 
Soms word je er stil van en kun je intens 
genieten van wat je om je heen ziet. Het 
brengt je in verwondering. Zorgen laat je 
los. Er komt ruimte voor ontmoeting.

Tijdens een wandeling is het makkelijker 
om aan de praat te geraken over wat je 
bezighoudt in je leven. Samen met ande-
ren ga je op weg, deel je je gedachten, 
zoek je naar woorden, laat je je hart spre-
ken. Het voeren van zo’n gesprek kan 
mogelijk je geloof verdiepen. 

Gedurende de wandeling worden er stel-
lingen en/of vragen aangereikt, die kun-
nen helpen om een geloofsgesprek op 
gang te brengen. Gedachten kunnen met 
elkaar gedeeld worden. 

De wandeling start vanaf de parkeer-
plaats Archeon te Alphen aan den Rijn.

Om 18.15 uur is het verzamelen en om 
18.30 uur vertrekken. De wandeling is 
ongeveer negen kilometer. Aan het eind 
van de wandeling is er gelegenheid om 
na te praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 

Meer informatie vindt u in een folder in de 
kerken. Opgeven bij parochiecentra, cen-
traal secretariaat of per e-mail volwasse-
nencatechese@heiligethomas.nl

Namens de werkgroep Volwassenen 
Catechese, Gusta van der Sluijs 

Reis naar Beauraing (14 t/m 17 mei)
Aan deze bedevaart kunnen zieken, ge-
handicapten en ouderen deelnemen. 
Kortom: allen die een bepaalde verzor-
ging menen nodig te hebben. Inschrijving 
tot drie weken voor de bedevaart. Eigen 
bijdrage: 265 euro. Meer informatie of 
toezending van een deelnameformulier 
bij familie Van Niel-Trossel, Kamerlingh 
Onnesstraat 2, 3132 RS Vlaardingen.

Naar Sint Jozef van Smakt
De Haagse Bedevaarten organiseert op 
maandag 16 mei aanstaande de jaar-
lijkse bedevaart naar Sint Jozef te Smakt 
(Noord-Limburg). Een bijzonder heilig-
dom, want Smakt is het enige Nederland-
se bedevaartsoord dat gewijd is aan Sint 
Jozef, de bruidegom van de H. Maagd. 
Aanmeldingen bij:

Haagse Bedevaarten, p/a Weena 1053 
3013 AL Rotterdam, tel.: 010-4149577, 
of tel.: 070-3940588. of per e-mail: 
info@bedevaart.nl - www. bedevaart.nl

Als persoonlijke voorbereiding op het 
jaarlijkse paasfeest is er de mogelijk-
heid om deel te nemen aan een van de 
boetevieringen. Het is een moment van 
inkeer en van vergeving om met een vrij 
en zuiver hart de Goede Week in te gaan. 
De boetevieringen worden gehouden op 
zaterdagavond 9 april in de Jozefzaal 
te Alphen aan den Rijn, in Het Anker in 
Hazerswoude-Rijndijk en in de Engelbe-
waarderskerk te Hazerswoude-Dorp; al 
deze diensten beginnen om 19.00 uur. 

Daarnaast is er de gelegenheid een per-
soonlijke biecht te spreken; dat is mogelijk 
op vrijdagnamiddag 15 april (17.00-19.00 
uur) in de sacristie van de Bonifaciuskerk 
bij het parochiecentrum aan de Paradij-

slaan in Alphen aan de Rijn. En uiteraard 
is het ook altijd mogelijk om een aparte 
afspraak hiervoor te maken.

Ruud Visser  

motto “Plant iets moois voor een ander” 
op 3 april leuke voorjaarsplantjes. In het 
weekend van 19 en 20 maart hadden we 
op alle locaties een themaviering, die vier 
werkgroepen voorbereidden. Op som-
mige locaties staat een wensboom met 
blaadjes om iets op te schrijven: een 
aanmoediging of stukje bezinning. In 
het vorige parochieblad schreven we er 
al uitvoerig over en ook in de vastenge-
bedenboekjes vindt u naast de gebedjes 
informatie over het project.

Vanuit het bisdom Rotterdam is er dit jaar 
voor het eerst een ‘’vastenestafette’’ ge-
organiseerd. Door op verschillende da-
gen en op verschillende locaties speciale 
bijeenkomsten te houden, waarbij steeds 
een estafettekaars en een logboek door-
gegeven worden, is er een bepaalde 
verbondenheid met elkaar. Er is een site 
waarop foto’s en berichten staan over 
deze estafette. Ga daarvoor naar http:/
vastenestafette.blogspot.com. De start 
was in De Bron op Aswoensdag tijdens 
de sobere maaltijd. De estafette ging via 
onder meer Ter Aar, Rodenrijs, Gouda, 
Alphens Pius X-kerk en Voorschoten 
naar de sobere maaltijd in Hazerswoude-
Dorp. Vandaar ging het verder naar loca-
ties binnen het bisdom Rotterdam. 

Het thema “Plant iets moois voor een an-
der” heeft aandacht. Laten we met elkaar 
ervoor zorgen dat er naast het planten 
ook geoogst kan worden. Dat kan al-
leen met uw financiële hulp. Dank u wel 
voor uw gift bij de collectes, in de vas-
tenzakjes, bij de sobere maaltijden, in 
de vastendoosjes van de scholen of via 
bankstortingen op giro 5850 Den Haag. 
Op welke manier dan ook: namens de Fi-
lippijnse gemeenschap altijd dank je wel. 

Namens de MOV-groepen:

Riekie Scheer, Helene Gussenhoven
en Marchien van de Sande

Activiteiten tijdens de Veertigdagentijd in het kader van Filippijnen-project

Warm lopen voor je geloof op vrijdag 20 mei

Boeteviering

Bedevaarten



Pinksternoveen
Het Groene Hart  

Franciscaanse voettochten

Route Pinksternoveen 2011 
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Catechese

3 tot en met 11 juni aanstaande 

Wat de Advent is voor Kerstmis, en de Veertigdagen- of Vasten-
tijd voor Pasen, is de Pinksternoveen voor Pinksteren. Een tijd 
van bezinning en voorbereiding op het hoogfeest van Pinkste-
ren. Maar hoe bereiden we ons voor op Pinksteren? Hoe stellen 
wij ons open voor de Geest van God? Gods geest, die vanaf de 
eerste bladzijde van de bijbel over Gods schepping waait, die 
mensen inspireert en die ons door Jezus is toegezegd. Hoe ma-
ken we ruimte voor de Heilige Geest, opdat Hij ons zal leiden? 
Hoe krijgen wij deel aan de goede vruchten van de Geest? Daar-
op willen we ons gedurende de negen dagen tussen Hemelvaart 
en Pinksteren bezinnen tijdens de woord- en gebedsvieringen 
die dagelijks in verschillende kerken in ons Groene Hart worden 
gehouden. Het lijkt nog ver weg… Toch zijn tientallen vrijwilligers 
al druk bezig met de voorbereiding van deze noveen. 

‘’Onze voeten op de weg van de vrede’’ is het centrale thema 
van dit jaar. Het is ontleend aan de profetie van Zacharias die hij, 
vol van blijdschap, uitsprak na de geboorte van zijn zoon Johan-
nes, later bekend als Johannes de Doper. Vervuld van de Heilige 

De Franciscaanse Beweging organiseert ook dit jaar tochten in 
de voetsporen van Franciscus: naar Assisi (6 - 28 mei) en van 
Assisi naar Rome (6 - 21 mei en 23 september - 8 oktober). 
Tijdens de inspirerende tochten staan de woorden en het leven 
van Franciscus centraal: wandelend in de prachtige Italiaanse 
streek, waar hij 800 jaar geleden rondliep en op een geheel 
nieuwe, tot de verbeelding sprekende manier het Evangelie in 
de praktijk bracht.

*Voettocht van Assisi naar Rome, 6 – 28 mei
Er wordt gelopen van Assisi over de Monte Subasio, door het dal 
van Spoleto en het dal van Rieti met de bekende kloosters Pog-
gio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo en Greccio: richting 
Rome. De tocht gaat door Umbrië en ’n stukje Latium. Men loopt 
met eigen rugzak in een kleine groep van maximaal acht perso-
nen o.l.v. Hans Luttikholt. Het is een pittige tocht voor geoefende 
lopers. De kosten worden hoofdelijk berekend en komen uit op ± 
900 euro (exclusief de reis).

*Voettocht van La Verna naar Assisi, 6 - 21 mei en 23 september 
- 8 oktober
Het begin van de tocht is in Chiusi delle Verna, gelegen aan 
de voet van de berg La Verna. Vandaaruit wordt gelopen naar 
diverse Franciscaanse plekken, zoals Monte Casale, Gubbio en 
Assisi. Het is een pelgrimstocht, die door de Apenijnen van La 
Verna naar Assisi leidt, waar men vier dagen verblijft. Klimmend, 
dalend en overnachtend in een pastorie, een oude school, een 
ostello, kluizenarijen, alberghi en een camping. De thema’s on-
derweg zijn gebaseerd op de boodschap van Franciscus. Het 
geheel heeft als motto ‘Wat verbindt ons?’’. Deelname vraagt 
een goede conditie, teneinde met rugzak zes tot zeven uur per 
dag door de bergen te kunnen trekken. De kosten zijn ± 650 
euro, half pension, exclusief heen- en terugreis. Begeleiding: 
Hélène Bontjer. 

Voor meer informatie: Marie-Claire Willemsen, telefoon 073-
6131340.

Vrijdag		  3 juni	 19.30 uur	 H. H. Petrus en Paulus - Noordeinde 26 – Aarlanderveen
Zaterdag	 4 juni	 19.00 uur	 H. H. Petrus en Paulus - Dorpsweg 24 - Reeuwijk
			   19.00 uur	 St. Martinus - S. v. Capelweg 60 - Noorden
Zondag 		 5 juni	 09.30 uur	 St. Jans onthoofding - Zuidbuurtseweg 13 – Zoeterwoude
			   10.00 uur	 Kerkelijk centrum De Bron, Troubadourweg 2 - Alphen a. d. Rijn
Maandag 	 6 juni	 19.30 uur	 H. Adrianus - Langeraarseweg 90 - Langeraar
			   19.30 uur	 O. L. Vr. Hemelvaart - Dorpsstraat 37 - Nieuwkoop
Dinsdag 	 7 juni	 19.30 uur	 H. Bernarduskerk - Rijndijk 106 - Hazerswoude Rd
		     	 19.30 uur	 De Lichtkring - Amerikalaan 91 - Alphen a.d. Rijn	
Woensdag 	 8 juni	 19.30 uur	 Gereformeerde Kerk - Oostkanaalweg 2 - Ter Aar
                          		 19.30 uur	 H. Willibrordus - Overtocht 20 - Bodegraven
Donderdag 	 9 juni  	 19.30 uur	 H. Laurentius -  Dr. V. Noortstraat 88 - Stompwijk
			   19.30 uur	 Jacobuskerk – Meerkreuk 3 – Oude Wetering
Vrijdag 		 10 juni	 19.30 uur	 O. L. Vrouw Geboorte - Past. v. d. Plaatstraat 15 - Rijpwetering
			   20.00 uur     	 Samenwerkende kerken - Kerkplein Ned. Herv. kerk - Haastrecht–centrum
Zaterdag 	 11 juni   19.00 uur	 H. Joannes de Doper - A. P. van Neslaan 50 - Boskoop

Geest spreekt hij zijn vertrouwen in zijn Schepper uit:
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest, zo eindigt 
het verhaal van Zacharias. 

Ook wij willen onze voeten op de weg van die zo broodnodige 
vrede zetten. Daarom willen u van harte uitnodigen om een of 
meer van deze vieringen bij te wonen. U zult verrast worden 
door de diversiteit en de creativiteit waarmee deze vieringen tot 
stand zijn gekomen. Na afloop van iedere viering is er ook gele-
genheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar na te praten bij 
een kopje koffie of thee. Ook dat is een belangrijk ingrediënt van 
deze noveen.
De Pinksternoveen is bestemd voor iedereen:  niet voor niets 
is een aantal protestantse (PKN-) kerken deelnemer aan deze 
noveen. Ga met ons mee op weg naar Pinksteren! U bent van 
harte welkom!

Hieronder vindt u een overzicht van alle vieringen. Er is er vast 
wel een aantal bij u in de buurt! 

Willie Toor, Frans Olsthoorn en diaken Gillion Greeve
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Het parochiesecretariaat

Actieve Bernardus Klusgroep

Bernarduskoor wint tweede prijs op korenfestival

Goede Vrijdag met kruisweg
in de dagkapel van Het Anker

Rozenkransgebed in de 
maanden mei
en oktober

Het parochiesecretariaat, dat we in de 
nieuwe situatie eigenlijk parochiecentrum 
horen te noemen, is al veertig jaar ge-
vestigd aan de Chopinlaan 10. Het is een 
vertrouwde plek, waar vele parochianen 
de weg naar weten te vinden op donder-
dagmiddag tussen half twee en half vijf. 
Werkgroepen vergaderen er, de ad-
ministratie wordt er bijgehouden en er 
wordt veel stencil- en kopieerwerk ver-
richt. Maar in elk huis dat goed bewoond 
wordt, slijten de spullen. Dus… ook in het 
parochiesecretariaat! Na veertig jaar zijn 
vloerbedekking en gordijnen vervangen. 
Er zijn ook twee nieuwe kasten aange-
schaft. Alles is weer eens goed gesopt. 
Ook het archief is bijgewerkt.
Het is een hele klus geweest. Maar het 
is ook erg fijn dat dit allemaal gebeurd is.

Tineke Heemskerk

Sinds februari 2008 is er in de Bernar-
duskerk aan de Rijndijk te Hazerswoude 
de Bernardus Klusgroep actief voor het 
onderhoud aan het kerkgebouw en de 
tuin. Dit gezelschap bestaat uit ongeveer 
10 tot 15 personen, die meestal op de 
eerste vrijdag van de maand een och-
tend aan de slag gaan, maar regelmatig 
tussendoor allerlei reparaties en onder-
houdswerkzaamheden verrichten. In de 
groep zitten deskundige vakmensen voor 
timmer-, tuin- en schilderwerk en voor in-
stallaties. 
In de periode vanaf 1970 tot 2008 is er 
nauwelijks iets aan het onderhoud van 
de Bernardus- of Scheepjeskerk gedaan, 
omdat het onzeker was wat de toekomst 
van het gebouw zou zijn. Het was dan 
ook hard nodig dat de handen uit de 
mouwen werden gestoken. De Klusgroep 
heeft inmiddels al heel wat werk verzet in 
de afgelopen drie jaar. Schilderwerk aan 
de buiten- en binnenkant, aanpassingen 
aan de verwarming en verlichting, hulp bij 
het ruimen van het kerkhof, bomen ge-
snoeid, gras gemaaid en nog veel meer 
voorkomende en steeds terugkerende 
werkzaamheden.

Zaterdag 12 maart jongstleden werd er 
in Katwijk aan den Rijn een korenfestival 
gehouden, dat was georganiseerd in het 
kader van het eeuwfeest van de paro-
chiekerk H. Johannes de Doper.

Aan dit concours deden 15 koren mee, 
waaronder het Bernarduskoor uit Ha-
zerswoude-Rijndijk. De opdracht was om 
drie liederen ten gehore te brengen: een 
over water, een Nederlandstalig en een 
buitenlandstalig lied. Elk koor kreeg een 
kwartier de tijd om van zich te doen ho-
ren.

Het 27 leden tellende Bernarduskoor 
zong onder leiding van Marta Leda en 
met begeleiding van pianist/organist 
Hine van Os en Anne- Marie de Groot-
Wesselingh de volgende meerstemmige 
liederen: ‘Lied van het bittere water’ van 
Huub Oosterhuis; ‘Jerusalaim’, bewerkt 

Op vrijdag 22 april, Goede Vrijdag, herdenken wij het leven, het lijden en het sterven 
van Jezus. 
Door lichtbeelden, gebeden en gezangen willen wij de kruisweg gaan. Dat willen wij 
samen met u doen. Het zal zoals elke vrijdagmorgen plaatsvinden in de dagkapel van 
Het Anker. Aanvang: 9.30 uur. U bent van harte uitgenodigd!

Namens de werkgroep: Nellie Devilee

De groep werkt volgens een actielijst, 
waarop zoveel zaken staan dat er de ko-
mende jaren nog heel wat te doen staat. 
Binnenkort gaan de grote toegangsdeu-
ren van het kerkgebouw in de revisie en 
staat het aanbrengen van een toiletgroep 
op de werklijst.
Onlangs is er veel werk verzet in de tuin, 
waarbij de randen aan de Oude Rijn van 
nieuwe planten zijn voorzien. Ook is er 
een prachtige Omega-zithoek op het 
voormalige kerkhof aangelegd. Het lege 
kerkhof is een plek van rust en herinne-
ring. Dat houden we graag mooi!
Het gezelschap is niet alleen een actie-
ve groep, maar ook een gezellige club, 
die naast het gezamenlijk verrichten van 
werkzaamheden ook gelokt wordt door 
heerlijke notentaart, die iedere keer weer 
klaar staat. Het er samen voor gaan 
schept een band en saamhorigheid.
In 2009 heeft deze vrijwilligersgroep een 
oorkonde van de gemeente Rijnwoude 
ontvangen. 

Namens de Klusgroep, Henk de Boer

door J. Th. Wesselingh, met solist Arie de 
Jong; ‘Agnus Dei’ van Ferdinand Schaller 
/ Douglas Walczak.

Tijdens de spannende prijsuitreiking 
bleek hoe goed het Bernarduskoor de ge-
kozen liederen ten uitvoer had gebracht. 
Want met nipt verschil met de winnaar, 
het jeugdkoor Ruach uit Katwijk, kwam 
het koor als tweede uit de bus.

De koorleden waren zeer verheugd en 
hadden een goed gevoel aan het einde 
van deze gezellige dag.
Zondag zong het koor in de Bernardus-
kerk weer dezelfde liederen tijdens de 
Eucharistieviering. Pastor L. Peeters be-
steedde aandacht aan de deelname aan 
dit festival en de geweldige eindscore. 
Met een enthousiast applaus werd het 
koor bedankt. Proficiat!

Bestuur Bernarduskoor

Rozenkrans bidden in de Bernar-
duskerk dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 
mei 

In de dagkapel van Het Anker don-
derdag 5, 12, 19 en 26 mei.

Parochiecentrum/secretariaat parochiekern: 
Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.
Geopend op donderdagmiddag, 13.30 uur-16.30 
uur. Altijd bereikbaar: tel. 071 3414210; e-mail 
michael-bernardus@hetnet.nl
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ 
Hazerswoude. 

Kopij parochieblad bij voorkeur per mail naar 
Anneke Senne lasenne@hetnet.nl
Inleverdatum kopij:
nummer 3: 7 mei 2011 
nummer 4: 17 juni 2011

Verschijningsdata parochieblad:
Nummer 3: 27 mei 2011 
Nummer 4: 8 juli 2011

Klachten over het bezorgen parochieblad of 
aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt 
ontvangen: bij het secretariaat van de parochie-
kern.

Bijdragen inzake intenties, doopvieringen 
enzovoort.  Rabobank: rekeningnummer 
3259.08.168. Postbank: rekeningnummer 76288. 
Ten name van Kerkbestuur Parochie H. Michaël  
en H. Bernardus  Hazerswoude-Rijndijk.  
Bijdragen inzake kerkbijdragen. Rabobank: 
rekeningnummer 3259.13.153, Postbank: reke-
ningnummer 2531800. Ten name van Kerkbij-
dragen Parochie H. Michaël en H. Bernardus, 
Hazerswoude-Rijndijk.

Colofon
Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus
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Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Nieuwe naam
voor de kerken in
Koudekerk aan den Rijn

Weet je……

Ouderencontactmiddag

Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra 
voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude

Interkerkelijke
stichting Vrijwillige
Palliatieve Terminale 
Zorg Rijnwoude/Boskoop 
(VPTZ)

Lief en leed

In Koudekerk staan al sinds jaar en dag 
twee kerken. Al honderden jaren is er 
de kerk bij de brug. Eens een katholieke 
kerk, de Nicolaaskerk; later, na de refor-
matie, een protestantse kerk en nu bij ie-
dereen bekend als de Hervormde kerk.
Komend van de Rijndijk op de Koude-
kerkse Brug en dan naar links: na 300 
meter aan uw rechterhand de Gerefor-
meerde kerk. Begin maart was het 100 
jaar geleden dat het houten kerkgebouw 
afbrandde. Het nu in gebruik zijnde kerk-
gebouw staat er in 2012 100 jaar. Men is 
bezig een jubileumboek samen te stellen.  
De Protestantse Kerken in Koudekerk 
zijn, zoals zovele Kerken in Nederland, 
bezig met het realiseren van een fusie. 
Bij dat samengaan blijven beide gebou-
wen in gebruik en krijgen de kerkgebou-
wen een nieuwe naam. Deze namen zijn 
in de kerkdienst van 13 maart aan de ge-
meente bekendgemaakt. We willen deze 
namen ook graag aan u laten weten. 

De Gereformeerde kerk wordt: De Ont-
moetingskerk.  Deze naam verwijst niet 
alleen naar een plaats om God te ont-
moeten, maar ook naar een ontmoeting 
tussen mensen, zowel kerkelijk als maat-
schappelijk.

De Hervormde kerk krijgt als naam: De 
Brugkerk. Deze naam is niet alleen een 
verwijzing naar de Koudekerkse Brug, 
maar ook naar de brug naar God, naar 
elkaar als mens en medemens.
We wensen de leden van de Protestant-
se Kerken toe dat zij nog jaren in vreugde 
in deze kerkgebouwen mogen samenko-
men. 

Tineke Heemskerk

Gedoopt:  
30 januari 2011 in de Bernarduskerk:	
Julian Arthur Johannes van der Wal, 
Diepenbrockstraat 12, Hazerswoude-Rd.  
Shanna Ricky Maria van Haastert, Euro-
pasingel 11, Koudekerk aan den Rijn.

Overleden:
Op 7 januari 2011, Cornelis Johannes 
Zandbergen, 78 jaar. Mozartlaan 64, 
Hazerswoude-Rijndijk. De crematie vond 
plaats te Alphen aan den Rijn.

Op 24 februari 2011, Elisabeth Catharina 
Maria Wortelboer-Brakkee, 81 jaar. 

Jacob Reviusstraat 61, Hazerswoude-
Rijndijk. Na de uitvaartplechtigheid is zij 
begraven op de Algemene Begraafplaats 
in Hazerswoude-Dorp.

Op 26 februari 2011, Martinus Nicolaas 
Menken, 79 jaar. 
Jan Luykenstraat 2, Hazerswoude-Rijn-
dijk. Na de uitvaartplechtigheid is hij be-
graven op de Algemene Begraafplaats in 
Koudekerk aan den Rijn. 

… dat er op 22 februari veel advocaatjes met slagroom zijn verorberd.
… dat Annie van Leeuwen al vele jaren het secretariaat schoon houdt en dat ze er
     nu met nog veel plezier haar werk doet.
… dat er op vrijdagmorgen na de viering in Het Anker altijd gezellig koffie gedronken
     wordt.
… dat ook elke zondag na de viering in de Bernarduskerk er koffie en koek zijn.
… dat sommige parochianen dan ook op koekjes trakteren.
… dat er na 1 april in Rhijndael huiskamervieringen zijn op donderdagmorgen en dat
     dit geen grap is.
… dat Lyda van Harteveld goed opknapt en weleens met Wim door de Lagewaard 
     wandelt.
… dat Jacob van Gorkum nog steeds aan het afkicken is van 25 jaar Het Groene 
     Boekje stencilen. 
… dat de metamorfose van Jeanette Meyer een hartverwarmend initiatief was van 
     haar man Piet.
… dat parochianen Michael niet kwijt willen en dat we graag parochiekern H. Michael 
     en H. Bernardus genoemd willen blijven worden. 

Het is in onze parochiekern de laatste 
jaren een goede gewoonte geworden 
om alle 75-plussers een keer per jaar op 
de koffie te vragen. Dit gebeurde ook dit 
jaar,  op 22 februari om precies te zijn. 
Iedereen was in Het Anker uitgenodigd. 
Velen gaven aan deze oproep gehoor.

De middag begon met een kort moment 
van gebed, waarin pastor G. Greeve 
voorging. Na de koffie vertelde de pastor 
het een en ander over de nieuwe H. Tho-
mas-parochie. Een vertoning van fraaie 
beelden van alle kerkgelegenheden in de 

Zuidervaart		   Dinsdag 	  10.30u.	   10 en 24 mei, 7 en 21 juni
HH Engelbewaarders	  Dinsdag 	  19.30u.	   17, 24 en 31 mei, 7 en 21 juni 
Wisselende locaties	  Elke dinsdag 	  19.30u.	   open gebedsavond; tel. 415959
Westerhove		   Woensdag 	  09.30u.	   20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni 
Rhijndael		   Elke donderdag  09.30u.	 
Driehoorne		   Elkedonderdag 	 09.30u.
Driehof			    Elke vrijdag 	  11.00u. 
Het Anker		   Elke vrijdag     	  09.30u.
Rhijndael		   Elke vrijdag 	  19.00u.	   Oecumenische weeksluiting
Zorgcentrum St. Joseph	  Elke zaterdag 	  09.45u.
Verpleeghuis Oudshoorn	 Zaterdag	  11.00u.	   24 april Eucharistie, 7 en 21 april 
 						         Communieviering
De Bruggen 		   Elke zondag	  11.00u.	   (Dorpshuis Hooge Burch)

parochie stond ook op het programma. 
Deze voorstelling maakte Henri Komen 
voor de parochiedag in de voormalige 
Emmausgangers-parochie. In de dagka-
pel van Het Anker was op deze contact-
middag mooi kerkelijk handwerk te zien.
Mevrouw S. Vintges - Wesselman 
speelde op het orgel in de dagkapel. 
Er werd weer met oude kennissen ge-
sproken of met nieuwe mensen kennis-
gemaakt. Ook werd er een toost uitge-
bracht op de nieuwe parochie. Kortom: 
een gezellige en geslaagde middag.  

Jan van Dijk

Voor zorg in de laatste levensfase

In de gemeenten Rijnwoude en Boskoop 
zijn er vrijwilligers die zorg verlenen bij 
mensen in hun laatste levensfase. Deze 
organisatie is 24 uur per dag bereikbaar. 
U kunt er kosteloos een beroep op doen. 
Vrijwilligers maken het door hun onder-
steunende zorg mogelijk dat mensen 
thuis kunnen sterven. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met de 
coördinator via het 
telefoonnummer 06-51445726, Gerard 
Kulker.

Vieringen algemeen



Parochieblad H. Thomas   Pagina 8

Vieringen

Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas            

Datum	 Dag		  Jozefzaal				    H Pius X			   De Bron
9 apr	 Za.		  19.00u Boeteviering 		
			   Caeciliakoor
10 apr	 Zo.		  10.30u Woord en Communie		  09.00u Woord en communie	 11.00u Eucharistie
			   Werkgroep				    Werkgroep			   Catecheseviering 
			   Samenzang				    Pius X-Koor			   Cantores
12 apr	 Di.
14 apr	 Do.							       19.30u Vesperviering
15 apr	 Vr.		  17.00 – 19.00 u Biecht horen in
			   de sacristie van Bonifaciuskerk
16 apr	 Za.		  19.00u Eucharistie met
			   palmwijding. Ceciliakoor
17 apr	 Zo.		  10.30u Eucharistie;			   09.00u Eucharistie met		  11.00u Woord en Communie
			   gezinsviering van palmpasen		  palmpaasviering 			  palmpaasviering met Broncantorij.	
			   Paradijsvogeltjes.				   Pius X koor			   Kinderwoorddienst
21 apr	 Do.							       19.30u Eucharistie
								        De drie dagen
								        Pius X koor
22 apr	 Vr.		  14.00u Kinderkruisweg			   20.00u Het lijden			  15.00u Meditatie rond het kruis
			   Werkgroep				    De drie dagen			   19.30u Oecumenische dienst van
			   15.00 u Kruiswegmeditatie						      woord en gebed
												            Cantores/PKN cantores.
									                  

23 apr	 Za.		  19.00u Gezinspaaswake			   19.30u Paaswake		  22.00u Jongerenpaaswake
			   Paradijsvogeltjes				   De drie dagen			   Jongerenkoor Together
								        Pius X-Koor

24 apr	 Zo.		  10.30u Eucharistie			   09.00u Eucharistie		  11.00u Eucharistie
			   St. Caeciliakoor				    Pius X-Koor			   Broncantorij
25 apr	 Ma.											           11.00u Eucharistie
												            Cantores
30 apr	 Za.									               

1 mei	 Zo.		  10.30u Woord en Communie		  09.00u Woord en Communie	 11.00u Woord en Communie
			   Samenzang				    Pius X koor			   Cantores
			   Kinderwoorddienst
4 mei	 Wo.

6 mei	 Vr.		  19.00u Eucharistie
			 
7 mei	 Za.		  19.00u Eucharistie
			   Samenzang
8 mei	 Zo.		  10.30u Eucharistie			   09.00u Eucharistie		  11.00u Eucharistie
			   In Between				    Pius X-Koor			   Broncantorij
			   Kinderwoorddienst
14 mei	 Za.		  19.00u Woord en Communie
			   Samenzang
15 mei 	 Zo.		  10.30u Eucharistie			   11.00u 1e H. Communieviering	 11.00u Eucharistie
			   Samenzang				    Paradijsvogeltjes			  Broncantorij
21 mei	 Za.		  Geen viering				    19.00u Woord en Communie
								        Jongerenkoor Faith
22 mei	 Zo.		  10.30u Woord en Communie		  09.00u Eucharistie		  11.00u 1e H. Communieviering
			   Werkgroep met samenzang		  Pius X-Koor			   Bronzangertjes
			   Kinderwoorddienst							       Crèche
28 mei	 Za.		  19:00u Woord en Communie		
			   St. Caeciliakoor.
29 mei	 Zo.		  10.30u Woord en Communie		  09.00u Woord en Communie	 11.00u Woord en Communie
			   Samenzang				    Pius X-Koor			   Broncantorij
			   Kinderwoorddienst						    

Jongeren Nachtwake in De Bron van vrijdagavond

Geen vieringen om 19.00 uur in de
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Vieringen

van 9 april tot 29 mei 2011

HH Engelbewaarderskerk		  H. Bernarduskerk			   Lezingenrooster	
19.00 u Boeteviering;			   19.00u Boeteviering (Het Anker);					     Boeteviering
Cantors					     samenzang.
09.30 u Eucharistie;			   11.00 u Eucharistie/			   Ez.37,12-14		  5e zondag
Catecheseviering;			   Catecheseviering;			   Joh.11,1-45		  veertigdagentijd
St. Ceciliakoor.				    samenszang				  
19.30 u Kruisweg.											           Kruisweg
													             Vesperviering

19.00 u Woord en Communie;										          Palmpasen
Cantors
09.30 u Woord en Communie;		  11.00 u Woord en Communie;		  Mt. 21, 1-11
Palmpaasviering.				   Palmpaasviering.				   Jes. 50, 4-7
Young Voices.				    Kinderkoor				    Mt, 27, 11-54
19.30 u Eucharistie;			   19.30 u Eucharistie;			   Ex. 12, 1-14		  Witte Donderdag
De drie dagen				    De drie dagen				    Joh. 13, 1-15
St. Ceciliakoor en Young Voices.		  parochiekoor.
15.00 u Gebedsviering;			   19.30 u Het lijden. 			   Ex. 12, 29-42		  Goede Vrijdag
de Sterretjes.				    De drie dagen.				    Joh. 18 en 19
19.30 u Het lijden.			   Bernarduskoor
De drie dagen.
St. Cecilia.

17.30 u Gezinsviering/Woord en		  21.00 u Paaswake.			   Gen. 1, 1-3		  Paaszaterdag
Communie; de Sterretjes.			   De drie dagen.				    Ex. 14, 5-10.15-30	
21.30 u Paaswake.			   Bernarduskoor.				    Mt. 28, 1-10
De drie dagen.				  
Young Voices.
09.30 u Eucharistie;			   11.00 u Eucharistie;			   Hand. 10,34a.37-40	 Pasen
St. Cecilia.				    Parochiekoor.				    Mt. 28, 1-10
										          Hand. 2, 14.22-32	 Paasmaandag	
										          Mt. 28, 8-15

09.30 u Eucharistie;			   11.00 u Eucharistie;			   Hand. 2, 42-47		  2e zondag van Pasen
St. Cecilia.				    Bernarduskoor.				    Joh. 20, 19-31

19.00 u Herdenkingsbijeenkomst										          Dodenherdenking
door de 3 kerken van Hazers-
woude-dorp. Volkszang.
										          Hand. 5, 34-42		  1e vrijdag v. d. maand
										          Joh. 6, 1-15		
19.00 u Woord en Communie;							       Hand. 2, 14.22-32	 3e zondag van Pasen
Cantors.										         Lk. 24, 13-35		
09.30 u Woord en Communie;		  11.00 u Woord en Communie;
St. Cecilia.				    samenzang.

										          Hand. 2, 14a.36-41	 4e  zondag van Pasen
										          Joh. 10, 1-10
09.30 u Eucharistie;			   11.00 u Woord en Communie;		
Young Voices.				    werkgroep met Bernarduskoor.
19.00 u Eucharistie;								        Hand. 6, 1-7		  5e zondag van Pasen
Cantors.										         Joh. 14, 1-12
09.30 u Woord en Communie;		  11.00 u 1e H. Communieviering		
St. Cecilia.				    Kinderkoor.

										          Hand, 8, 5-8.14-17	 6e zondag van Pasen
										          Joh. 14, 15-21
09.30 u 1e H. Communieviering;		  11.00 u Woord en Communie;
de Sterretjes.				    Jongerenkoor Together.

21.00 uur tot zaterdagmiddag 14.00 uur

Jozefzaal en HH Engelbewaarderskerk
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Berichten van de Commissie van Beheer

Laat van u horen!
Interkerkelijke stichting 
Vrijwillige Palliatieve Ter-
minale Zorg Rijnwoude/
Boskoop

Lief en leed

Dienst van de stuurgroep 
diaconie

Herdenkingsdienst
oorlogsslachtoffers Ophalen wijwater

Uitnodiging
parochianendag

Het parochiebestuur van de H. Thomas 
heeft voor onze parochiekern de Com-
missie van Beheer nu officieel benoemd. 
Omdat deze niet in zijn geheel genoemd 
zal worden in de kerncolofon, volgt voor 
u nu de samenstelling.
Jan Rietveld: voorzitter (algemene 	
zaken)
Ben Kok: secretaris 
Ton Opstal: penningmeester
Roland van Lierop: beheer 
Wim de Vette: coördinator vrijwilligers
Piet van Leijden: parochiebestuur
Thom Schoonderwoerd: parochiebestuur 

U ziet: we willen zoveel mogelijk zaken 
hetzelfde houden als voorheen, maar ook 
simpel en slagvaardig zijn. Onze twee 
leden van het nieuwe parochiebestuur 
zullen ook bij ons aanschuiven, zodat wij 
met alles korte lijnen kunnen houden. Wij 
gaan ons bezighouden met beheer van 
gebouwen, pastorietuin, kerkhof, kerkba-
lans, secretariaat, ledenadministratie en 
financiën.
 
Alles betreffende Liturgie, Pastoraat, 
Catechese, Oecumene en Diaconie valt 
onder de verantwoordelijkheid van de le-
den van de Pastoraatsgroep. Zij werken 
nauw samen met het pastores.

Zoals gebruikelijk kunt u, als u dit wenst, in de week na Pasen wijwater komen 
halen op de pastorie. Van dinsdag 26 april tot en met vrijdag 29 april (van 10.00 
- 12.00 uur) staan er mensen voor u klaar die u van dienst zullen zijn.

De gezamenlijke kerken van Hazerswou-
de-Dorp organiseren op woensdag 4 mei 
aanstaande een herdenkingsdienst voor 
de slachtoffers uit de voorbije oorlogen. 
Deze dienst wordt gehouden in de Engel-
bewaarderskerk en begint om 19.00 uur. 
Voorgangers zijn ds. W. v. d. Top, ds. M. 
v. Doorne-Wolfs en pastoor R. Visser. 
De heer H. v. Driel bespeelt het orgel. Na 
afloop, om ongeveer 19.30 uur, heeft ie-
der nog ruim de gelegenheid om de her-
denking in Hazerswoude-Rijndijk bij te 
wonen.

Als u ziek bent of op een andere manier 
aandacht of ondersteuning verwacht van 
uw parochie, laat het ons dan weten. Dat 
kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 
uur via het secretariaat  (tel. 587171) 
of direct bij Anneke Koeckhoven (tel. 
588260).

Namens de Pastoraatsgroep,
Anneke Koeckhoven

Voor zorg in de laatste levensfase

In de gemeenten Rijnwoude en Boskoop 
zijn er vrijwilligers die zorg verlenen bij 
mensen in hun laatste levensfase. Deze 
organisatie is 24 uur per dag bereikbaar. 
U kunt er kosteloos een beroep op doen. 
Vrijwilligers maken het door hun onder-
steunende zorg mogelijk dat mensen 
thuis kunnen sterven. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met de 
coördinator via telefoonnummer 
06-51445726

Gerard Kulker

Overleden:
Op 28 februari 2011, Engelien Sanders-
Ouwerling, 72 jaar, Dorsvlegel 3, Hazers-
woude Dorp. 
De crematie heeft plaatsgevonden in Alp-
hen a. d. Rijn.

April: Anneke Koeckhoven, tel: 588260
Mei: Conny van Dijk, tel: 588554

Het doet ons weer erg veel plezier u uit 
te kunnen nodigen voor de jaarlijkse pa-
rochianendag in onze H.H. Engelbewaar-
derskerk. Deze speciale dag wordt ge-
houden op: zondag 12 juni aanstaande.
Het zal weer een speciale parochia-
nendag worden, met de vrijwilligers van 
onze parochie in het middelpunt van de 
belangstelling, Wij zijn trots op onze vrij-
willigers. Op deze manier willen wij onze 
waardering jegens hen uitspreken.

Namens de Feestcommissie, Sjaak 
Wortman

Als eerste taak hebben wij ons jaarlijkse 
(prettige) overleg gehad met de secre-
tariaatsmedewerkers, de dirigenten, de 
organisten en de besturen van de koren. 
Hieruit vormen wij een beleid voor een 
goede toekomst van de koren. Als hier-
over nieuws te melden valt, houden wij u 
via dit blad op de hoogte. Daarom laten 
wij u weten dat de dirigent en de pianiste 
van ons kinderkoor “De Sterretjes” aan 
het eind van dit schooljaar met hun taak 
willen stoppen (onder meer vanwege het 
feit dat zij geen schoolgaande kinderen 
meer op het koor hebben). Daarom is dit 
ook een oproep aan u allen met ons mee 
te denken om voor een goede invulling 
van deze vacatures te zorgen. Heeft u 
in uw kennissenkring misschien iemand 
met talent voor deze taken? Schroom 
dan niet om ons te bellen. U weet het: 
voor zulke dingen mag u dag en nacht 
bellen. Want het intact houden van mu-
zikale ondersteuning van onze vieringen 
heeft altijd een hoge prioriteit, ook bij de 
nieuwe Commissie van Beheer.  
   

Jan Rietveld 

Parochiecentrum - secretariaat parochiekern
Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude Dorp  
Tel: 0172-587171              
E-mail: engelbewaarders.hwdorp@solcon.nl
Openingstijden van ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 
uur. Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld. 
B.g.g: 0172-588260 Mw. Anneke Koeckhoven of 
0172 588554 Mw. Conny van Dijk

Kopij parochieblad
Bij voorkeur per e-mail: janvanleijden@planet.nl
of op adres: Berkenhof 1, 2391 DW Hazerswoude 
Dorp, Tel: 0172-588389 

Inleverdatum kopij parochiekernen
Nummer 3: 7 mei 2011 
Nummer 4: 17 juni 2011

Verschijningsdata parochieblad
Nummer 3: 27 mei 2011 
Nummer 4: 8 juli 2011

Pastoraatsgroep
Pastoraat: Mw. Anneke Koeckhoven, tel: 0172-588260
Liturgie: Mw. Yvonne Heemskerk, tel: 0172-588425
Catechese: Mw. Jolanda de Jong, tel: 0172-585054
Diaconie: Mw. Els van Meurs, tel: 0172-588316
Oecumene: Mw. Jetske Kok, tel: 0172-589735

Voorzitter commissie van beheer
Dhr. Jan Rietveld, algemene zaken,
tel: 06-53915250

Betalingen
Kernparochiebestuur: ING bank 3917913,
Rabobank 3259.35.343
Kerkbijdrage: ING bank 280232,
Rabobank 3259.04.588 
T.n.v. Parochiekernbestuur H.H. Engelbewaarders

Colofon
Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiekern H.H. Engelbewaarders
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Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Iconenwijding in Boskoop met Monseigneur Bär

Agenda PCI

Op zondag 20 maart jongstleden vond in Boskoop een mooie 
wijding van iconen plaats. Omdat voor deze speciale viering 
ook via ons parochieblad aandacht was gevraagd, zagen we 
ons daar samenkomen met parochianen uit alle kernen van de 
H. Thomasparochie. Opvallend was dat leden van de diverse 
parochiekoren speciaal kwamen luisteren naar de mooie by-
zantijnse gezangen van het Noordwijks mannenkoor Messa di 
Voce onder leiding van Sjaak van Vliet. Velen, onder wier ook 
de voorganger, Monseigneur Bär, konden de Slavische gezan-
gen meezingen, omdat zij op zaterdagmiddag hadden meege-
daan aan een workshop Slavisch-byzantijns zingen.

Het was een bijzondere viering, waarin zo’n 50 iconen, met lief-
de en aandacht geschilderd, een belangrijke plaats innamen. 
Het werd inderdaad een ontmoeting tussen de westerse en de 
oosterse kerk, waarin onze oud-parochiaan Jan de Frankrijker 
een voorname rol speelde. Buiten het feit dat hij de eerste le-
zing en de voorbede zingend voordroeg, had hij ook een groot 
aandeel in de viering met zijn liefde voor het schilderen en be-
studeren van iconen. 

Van heinde en ver hadden gelovigen zich aangemeld om hun 
zelfgemaakte of geschonken iconen te laten bewonderen, 
wijden, zegenen en signeren door Monseigneur Bär. De oud-
bisschop van Rotterdam voelde zich thuis in Boskoop. En: als 
een levendige jonge priester ging hij voor. In zijn overweging 

Vr.	 15 april	 09.30 u:		 Spreekuur past. Lâm
Zo.	 17 april			   Kinderkerk
Vr.	 22 april	 09.30 u:		 Spreekuur past. Visser
Di.	 26 april	 20.00 u:		 Pastoraatsgroep aan Rijndijk
Wo.	 27 april	 20.00 u:		 Geloven Nu (serre)
Do.	 28 april	 09.30 u:		 Gezellige Groep
Vr.	 29 april	 09.30 u:		 Spreekuur past. Greeve
Ma.	 02 mei	 19.30 u:		 Bijbelclub Ons Huis, Philadelphia
Do.	 05 mei	 19.30 u:		 PHO Catechese
Vr.	 06 mei			   Inleveren kopij parochieblad
		  09.30 u:		 Spreekuur past. Visser
Ma.	 09 mei	 13.30 u:		 Vergadering Zonnebloem
				    Ouderavond 1e Communie
		  20.00 u:		 Vergadering parochieblad
Do.	 12 mei	 09.30 u:		 Gezellige Groep
Vr.	 13 mei	 09.30 u:		 Spreekuur past. Lam
Vr.	 20 mei	 09.30 u:		 Spreekuur past. Greeve
Do.	 26 mei	 09.30 u:		 Gezellige Groep
		  20.00 u:		 Pastoraatsgroep (serre)
Vr.	 27 mei	 09.30 u:		 Spreekuur past. Lâm	

Parochiële Caritas Instelling
Rabobank nr. 3259.27.197

Contactadres voor Hazerswoude en Benthuizen:
Ben de Frankrijker  tel. 0172-589117

Franciscus van Assisi. Ook als icoonschildering vervaardigd, af-
komstig uit het Historisch Museum Archeon te Alphen aan den 
Rijn. Het geheel was inspirerend en met een gelovige inhoud, 
waarvan wij u een van de byzantijnse liederen als slotgedachte 
willen meegeven van Sjiwietie Hasjeem: 
“Ik stel de Heere geduriglijk voor me, omdat Hij aan mijn rech-
terhand is, zal ik niet wankelen.
Daarom is mijn hart verblijd, en mijne eer verheugt zich.
Ook zal mijn vlees zeker wonen.” 

Een mooie viering om met vreugde aan terug te denken. 
Zeker, toen de bisschop zich liet verleiden door een schone 
van Boskoop. bij ons bekend als de appel goudrenet, en twee 
flessen van het geestrijke druivenvocht van de druif (Vitis ‘Bos-
koops Glory’). 
Een nieuwe wijn uit het groene hart van Hollands midden. En 
dat alles op de tweede zondag van de veertigdagentijd!

Jan en Joke Rietveld 

ging hij in op de alledaagse problemen in de 
parochies en in de wereld. Hij stond stil bij 
de slachtoffers van de aardbeving, de kern-
rampen en de onderdrukking in de Afrikaans/
Arabische regio. Indrukwekkend was de bin-
nenkomst van zes franciscaanse monniken 
op blote voeten, met een heel mooi kruis van 
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Voorkom de drukte!

Werk Bonifaciuskerk in volle gang

Vervoer naar de vieringen 
in De Bron

Goud en zilver bij
Pius X-koor

Inloop huiskamer
de Oase

Redactie:
Gerard Mutsaers, Margreet Starrenburg, Betsie 
Stapper

Kopijadres:
Redactie@emmausgangersalphen.nl (tijdelijk)
 
Verspreidingsadressen, klachten en opmer-
kingen over de bezorging:
Parochiesecretariaat Bonifaciuskerk
Paradijslaan 6,
0172-472410
 
Inleverdatum kopij:
nummer 3: 7 mei 2011 
nummer 4: 17 juni 2011 
De kopij vanuit de parochiekernen graag drie 
dagen eerder inleveren op bovenstaand kopij-
adres.
 
Verschijningsdatum:
H. Thomas, jaargang 1
Nummer 3: 27 mei 2011 
Nummer 4: 8 juli 2011

Parochiecentra:
St. Bonifaciuskerk
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn 
Secretariaat: tel. 0172-472410 / fax: 0172-
471413, Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
9.00-12.00 uur

H. Pius X kerk
Van Nesstraat 4, 2404 AV Alphen aan den Rijn
Secretariaat: tel. 0172-473547
Openingstijden: maandag en vrijdag 9.30-12.00 
uur

De Bron (kamer 3)
Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn 
Secretariaat: tel. 0172-443148
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30-
12.00 uur

Kerkbijdrage op rekening 30.16.14.199
Misintenties: bijdrage op rekening 44.00.997
Beide t.n.v. R.K. kerkbestuur de Emmaüsgan-
gers, Alphen aan den Rijn  

Colofon
Parochiekern St. Bonifacius, De Bron
en de H. Pius X kerk

Zoals ieder al heeft kunnen constate-
ren, wordt de Bonifaciuskerk verbouwd. 
Daarom zijn daar momenteel geen kerk-
diensten mogelijk; de vieringen worden 
gehouden in de Jozefzaal. In de 
‘’doorsnee-weekends’’ gaat dat zon-
der problemen. Met Palmzondag en op 
Eerste Paasdag, wanneer er doorgaans 
een grote toeloop van kerkgangers wordt 
verwacht, is het waarschijnlijk wel proble-
matisch om ieder een plaats te geven in 
de Jozefzaal. Daarom is het advies om 
eventueel uit te kijken naar een andere 
viering dan u gewend bent in die dagen, 
bijvoorbeeld in de Pius X-kerk of in De 
Bron, of in onze kerken te Hazerswoude-
Rijndijk of Hazerswoude-Dorp. De exacte 
tijden van al die vieringen vindt u op de 
middenpagina van ons parochieblad. 
Overigens worden ook de vieringen van 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en van 
de paaswake dit jaar in Alphen in de Pius 
X-kerk gehouden. 

Ruud Visser

De herinrichting van de Bonifaciuskerk is 
in volle gang. Werd er de eerste weken 
vooral gesloopt, nu is de aannemer aan 
het opbouwen. Boven, naast het koor, 
is een ruimte ingericht voor de nieuwe 
cv-installatie. Warme lucht wordt straks 
via openingen in de balkonrand en het 
kruisgedeelte de kerk ingeblazen, zodat 
die beter wordt verwarmd dan voorheen. 
De voormalige collectantenkamer heeft 
een nieuwe fundering gekregen, zodat 
die niet verder verzakt. De houten vloer 
is vervangen door beton. Hier wordt een 
toiletgroep gerealiseerd. In de oude ketel-
ruimte daarnaast worden straks stoelen 
opgeslagen en krijgt de bloemsiergroep 
een plek. Het tongewelf is geïsoleerd, zo-
dat de warmte in de kerk blijft.

De interieurgroep heeft de Pius X-kerk 
bezocht om te bekijken welke attributen 
passen in de Bonifaciuskerk. Bepaald 
is aan welke eisen het nieuwe liturgisch 
meubilair moet voldoen. Die zijn voorge-
legd aan liturgisch vormgever Pim van 
Dijk, die een en ander zal ontwerpen. 

Voor de mensen uit de parochie die de 
vieringen in De Bron willen bijwonen, 
maar niet in staat zijn om zelfstandig te 
komen, bestaat de mogelijkheid zich aan 
te melden bij het parochiecentrum in De 
Bron voor vervoer. Dat kan op werkdagen 
tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoon 
443148. Het kan ook door contact op te 
nemen met de coördinator: mevrouw L. 
van Klink, 0172-431552. De beste tijd om 
dat te doen is tussen 18.00 en 19.30 uur. 
Als u een rollator hebt, moet daar reke-
ning mee worden gehouden bij de plan-
ning; dus is het noodzakelijk dat u dat 
even vertelt als u zich aanmeldt.
Bij hetzelfde parochiecentrum kunt u zich 
ook aanmelden voor een bezoek(er)ster 
van de ouderen-bezoekgroep, als u daar 
af en toe eens behoefte aan heeft. Tele-
foon: 0172-443148. Bezoekgroep: Rid-
derveld/De Bron.

Tijdens de jaarvergadering  op donder-
dagavond 10 maart in de nieuwe zaal van 
de Pius X-kerk zijn de  eretekenen van 
de Nederlandse St. Gregorius Vereni-
ging (NSGV) in goud en zilver uitgereikt. 
De gelukkige koorleden zijn respectieve-
lijk Nico Kempen, 40 jaar koorzanger, en 
zijn echtgenote Riet Kempen - v. d.Geest, 
25 jaar koorzangeres. De versierselen 
werden opgespeld door pastor R. Visser,  
die de feestelingen feliciteerde (zie foto), 
complimenteerde en dankte voor hun in-
zet.

Openingstijden van De Oase in 
“De Bron” zijn: maandagmiddag 
14.00-16.30 uur, donderdag- en 
vrijdagmorgen 10.00-12.30 uur.

Namens het team van Oase,
Cocky Veldhuijzen

 
“Ik vermoed dat het bij jullie thuis een 
gezellig huis is, zéker als jullie een twee-
stemmig duet gaan zingen”, aldus pastor 
Ruud. Voorzitter Thea Boer bood Riet 
een boeket bloemen aan. De koorleden 
zetten het “Lang zullen ze leven’’ in en 
brachten een toost uit op de jubilarissen. 
Behalve dat beiden 25 jaar lid zijn van 
het Pius X-koor, is Nico vóór die tijd nog 
minimaal 15 jaar lid geweest van het St. 
Michaelskoor in Het Zwaantje.

 
Theo Vergeer, secretaris 

 

Als u als parochiaan de herinrichting van 
de kerk wilt volgen, zijn daarvoor ver-
schillende mogelijkheden. Elke maand 
verschijnt er een nieuwsbrief, die u kunt 
meenemen uit de Jozefzaal, Pius X-kerk 
of De Bron. Deze nieuwsbrief wordt ook 
gepubliceerd op de website van de Bo-
nifaciuskerk, www.bonifaciusalphen.nl 
Als u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvan-
gen, kunt u dat doorgeven via een e-mail 
aan nieuwsbriefbonifacius@kpnmail.nl
Op de website van de Bonifaciuskerk ver-
schijnen geregeld nieuwe foto’s met een 
korte omschrijving. Ze staan per week 
gegroepeerd in het fotoalbum dat te vin-
den is onder het kopje ‘nieuws-actueel’.
Bovendien wordt er elke eerste zaterdag-
ochtend van de maand open huis gehou-
den van 10.00 tot 12.00 uur. De aanne-
mer en leden van de bouwgroep zijn dan 
aanwezig om uitleg te geven. 
U bent van harte welkom!

Namens de Stuurgroep Herinrichting 
Bonifaciuskerk, Mieke Samsom

Parochiekern St. Bonifacius, De Bron
en de H. Pius X kerk
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Inspirerende avond rond het hongerdoek
Hospice-avond in De Bron

Liturgie de komende tijd

Een groep geloofzoekenden hongerde 
naar verdieping in deze Veertigdagentijd. 
Het nieuwe hongerdoek gaf hun diacona-
le en spirituele antwoorden, met zicht op 
de wereld van nu. Opdrachten die we via 
het ‘’doek’’ konden vinden in de H. Schrift, 
in de werken van Barmhartigheid en in de 
millenniumdoelen. Bisdom-medewerker 
Jan Maasen nam ons daarin mee. De 
avond werd georganiseerd in samenwer-
king tussen catechese en diaconie. Dat 
allemaal op de dag dat de lente begon!

De pastores Lâm en Greeve

Op 1 maart kwamen twee coördinatri-
ces, mevrouw Joke van Capel en Vero-
nica Groen in ’t Wout,  vertellen over het 
Hospice van Alphen-Nieuwkoop. Alphen 
heeft net een nieuw onderkomen ge-
opend waar ruimte is voor drie gasten/
cliënten. Het was een zeer open en in-
formatieve bijeenkomst, waar iedereen 
antwoord kreeg op zijn/haar vraag. Na-
mens de parochie mochten wij aan het 
slot van de avond twee gepaste boeken 
aanbieden voor in de bibliotheek van het 
Hospice. Overweegt u soms om u aan te 
melden als vrijwillig(st)er? Via een cursus 
kunt u daarvoor worden opgeleid.

Diaconie van de parochie
Heilige Thomas

Op het moment dat dit blad bij u wordt bezorgd, staan we nog 
voor het begin van de Goede of Stille Week. Via de vieringen in 
die periode lopen we met Jezus mee.

Palmzondag of Passiezondag 
Het weekend van 16 en 17 april staat in het teken van Palmzon-
dag. Dan vieren we de triomfantelijke intocht, inclusief de rond-
gang van de kinderen. Meer hierover treft u elders in dit blad.

Goede of Stille Week
In deze week worden op maandag-, dinsdag- en woensdag-
avond 18, 19 en 20 april in de bidkapel in De Bron korte oecu-
menische gebedsvieringen gehouden. Deze vieringen beginnen 
om 19.30 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Een dag daarna, Witte Donderdag, gedenken wij het Laatste 
Avondmaal. Hij nam brood, daarna de wijn en zei: ”Dit is Mijn 
Lichaam, dit is Mijn Bloed. Doet dit tot Mijn gedachtenis”. Wie 
zich hierbij aansluit, is Zijn deelgenoot. Deelgenoot kunnen wij 
worden door ons aan te sluiten bij de Eucharistieviering, die op 
die dag met medewerking van het Pius X-koor om 19.30 uur 
wordt gehouden in de H. Pius X-kerk. In de andere kerken is op 
die avond geen viering.

Goede Vrijdag, staat in het teken van het lijden en sterven van 
Jezus. Hoe pijnlijk de gebeurtenissen ook zijn, toch blijft het een 
dag om te vieren. We mogen namelijk nooit alleen maar den-
ken aan het kruis, zonder ons voor de geest te halen wat Je-
zus’ dood voor ons bewerkstelligd heeft. Elke daad van liefde, 
waarbij we een stukje van ons leven prijsgeven ten behoeve van 
onze naaste, brengt ons dichter bij de voet van het kruis. Daar-
toe zijn verschillende mogelijkheden. Om 14.00 uur is er in de 
Jozefzaal een kruisweg: speciaal voor gezinnen met kinderen. 
Voor degenen die de voorkeur geven aan een meer volwassen 
wijze van mediteren rondom het kruis, is daartoe de mogelijkheid 
om 15.00 uur, eveneens in de Jozefzaal en om dezelfde tijd in 
de bovenzaal van De Bron. Tijdens de vieringen is er gelegen-
heid bloemen te leggen aan de voet van het kruis. Ook is er nog 
de mogelijkheid om samen te komen rond het lijdensverhaal, 

en wel om 20.00 uur in de H. Pius X-kerk. In de benedenzaal 
van De Bron is er om 19.30 uur een oecumenische viering van 
woord en gebed. Daarna zal er in diverse zalen van De Bron 
een doorlopende “Wake” worden gehouden die uitmondt in de 
Paaswake.

Paaswake
Op 23 april komen we in onze kerken samen voor de viering 
van de Paaswake. Om 19.00 uur is er de gezinspaaswake in de 
Jozefzaal. Later op de avond, om 19.30 uur, is er in de H. Pius 
X-kerk nog de Paaswake. Een dergelijke viering is er voorts om 
22.00 uur in de bovenzaal van De Bron, met medewerking van 
het jongerenkoor Together.
Tijdens het ochtendgloren wordt langzaam zichtbaar wat de 
dag voor ons in petto heeft. Op De Dag wordt zichtbaar wat God 
voor ons in Zijn liefde bedacht heeft. Wat wordt er dan zichtbaar 
met Pasen? Een graf, en dan nog leeg ook? Nogmaals: het is 
maar hoe je ernaar kijkt. Sommigen zien alleen de leegte. An-
deren ervaren de afwezigheid juist als een belofte, een teken. 
Op Goede Vrijdag werden we geconfronteerd met de dood in al 
zijn scherpte en ontluistering. Maar daar blijft het niet bij. Er is 
ook nog een vervolg, een volgende dag en weer een volgende. 
Het leven gaat door. God stopt niet bij de dood. Juist in het 
graf openbaart Hij Zijn kracht en Zijn liefde, die leven schept. 
Daarmee is Pasen de Dag van ons Leven. Dat Leven willen 
we vieren op die dag met Eucharistievieringen. Om 9.00 uur in 
de H. Pius X-kerk, om 10.30 uur in de Jozefzaal en om 11.00 
uur in De Bron. Tijdens de vieringen van de Paaswake, evenals 
met Pasen, zijn er in de drie kerken twee collectes. Een collecte 
voor de vastenactie en een ter bestrijding van de onkosten die 
zijn gemaakt voor de vieringen in de Goede Week en voor het 
pastorale werk in de parochie.

Op maandag 25 april, Tweede Paasdag, is er voor de drie Alp-
hense kerken één Eucharistieviering, en wel in De Bron.
Op 30 april, Koninginnedag, vervalt de viering van zaterdag-
avond.
De Meimaand is Mariamaand. In deze maand wordt in de H. 
Pius X-kerk iedere dinsdagavond om 19.00 uur de rozenkrans 

De boeken- en platenmarkt ten bate van de BoodschappenPlusBus heeft 
1565 euro opgebracht. Intussen komen er boeken en platen binnen voor 
de mogelijk eind september te houden markt voor een nog vast te stellen 
goed doel. Dus gaat u rustig door met het inleveren op de bekende plaatsen. 
Bovendien blijft versterking van het boekenteam (met eigen vervoer) nog 
steeds dringend gewenst. Wie durft? 

Jan Reijntjens

Boekenmarkt
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Lief en Leed
Gedoopt
Eline Boham, Iris van Hooije, Anouk In-
nemee op 13 februari 2011 in de Bonifa-
ciuskerk.
Fennelin van Guldener, Dave van der 
Steen op 27 maart 2011 in de Jozefzaal. 
 
Wij wensen de dopelingen en hun familie 
veel geluk.
 
Overleden
Op 3 februari Mary Smeets, 87 jaar. Na 
een afscheidsviering in het crematorium 
is zij gecremeerd. Mary was vele jaren 
koster in de Parochie De Heilige Geest.
 
Op 12 februari Herman Koeleman, 87 
jaar. Na de uitvaart in de kapel van St. 
Joseph is hij begraven op het kerkhof van 
de St. Bonifaciuskerk.
 
Op 13 maart de heer Cees Schoevaars, 
76 jaar. Na een herdenkingsdienst in de 
aula van het crematorium is hij gecre-
meerd. 
 
Op 18 maart de heer Siem Kroft, 91 jaar. 
Na de uitvaart in de Pius X-kerk is hij be-
graven op de Oosterbegraafplaats.

Dat zij mogen rusten in vrede.

gebeden. Iedere donderdagavond wordt eveneens om 19.00 uur 
de rozenkrans gebeden in de kapel van het Verzorgingshuis St. 
Joseph. Deze locatie is gekozen in verband met de verbouwing 
van de Bonifaciuskerk. U bent op een (of beide) van de avonden 
van harte uitgenodigd.
Op zondag 15 mei vindt in de H. Pius X-kerk  om 11.00 uur de 
Eerste Heilige Communie plaats van de kinderen uit Centrum/
West. In De Bron vindt dat plaats op zondag 22 mei. Wij wensen 
alle kinderen en hun ouders een heel bijzondere en mooie dag 
toe.

Op zaterdagavond 21 mei hebben we nog een spetterende 
viering te verwachten. Waarom? Deze vanaf 19.00 uur in de 
H. Pius X-kerk te houden viering wordt opgeluisterd door het 
jongerenkoor Faith uit Oude Wetering. De viering van zaterdag-
avond in de Jozefzaal komt in verband hiermee te vervallen.

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u een goede week naar 
Pasen toe en van harte een Zalig Pasen.

Gerard Ammerlaan

Ontmoetingsmiddagen 
voor ouderen

Goede of Stille Week voor Pasen

Ouderen en andere belangstellenden 
worden hartelijk uitgenodigd voor de 
maandelijkse ontmoetingsmiddagen in 
“De Bron”. Vanaf 14.15 uur is er thee of 
koffie. We beginnen om 14.30 uur. De 
middagen eindigen om 16.30 uur. Don-
derdag 28 april  hebben we een gezel-
lige oranjemiddag met vrolijke noten van 
het orkest “Josarie” o.l.v. Clara Boschma. 
Donderdag 26 mei komt mevrouw Van 
Rijn - Boer ons het levensverhaal vertel-
len van verzetsstrijdster Corrie ten Boom. 
Deze middag zal worden geopend door 
pastor Gilion Greeve.

Wanneer u problemen heeft met vervoer, 
kunt u van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar 
mevrouw  Wormgoor, telefoon 430585, of 
bij geen gehoor naar mevrouw Kolman, 
telefoon 415447. Tot ziens in “De Bron”.

Organisatie: Interkerkelijke Ouderen 
Commissie Oudshoorn/Ridderveld

De week voor Pasen is een bijzondere 
week, waarin we met name stilstaan bij 
het lijden van Jezus. Maar in het drukke 
leven van de moderne maatschappij is 
stilstaan moeilijk. Je bent tegenwoordig 
overal bereikbaar. Is het niet de mobiele 
telefoon, dan is het de E-mail wel. En of 
je maar snel wilt reageren. Zelfs bij het 
kerkenwerk is dat voor een aantal van u 
het geval. Want er zijn extra diensten en 
vieringen. En: die moeten allemaal voor-
bereid worden.

Tegen die stroom in komen al jaren pa-
rochianen en gemeenteleden in de bid-

kapel van “De Bron” bijeen om een klein 
half uur met elkaar stil te staan bij wat er 
duizenden jaren geleden gebeurde in de 
laatste week voor het sterven van Jezus. 
U bent van harte welkom op maandag 
18, dinsdag 19 en woensdag 20 april 
om 19.30 uur in genoemde bidkapel om 
te bidden, te zingen en stil te zijn.  Een 
gemeentelid en een parochiaan zijn daar 
u gastvrouw en/of gastheer. De kapel is 
vanaf 19.15 uur open.

Dick Leeuwenburg

Zondag 17 april is het 
Palmpasen!
In onze parochie De Heilige Thomas 
willen we Palmpasen graag met elkaar 
vieren. Op de locatie Bonifaciuskerk 
doen we dat als vanouds met een palm-
paasoptocht- en –wijding, waarvoor alle 
kinderen van harte uitgenodigd worden! 
Wel een beetje anders dan anders, om-
dat vanwege de verbouwing in de kerk 
de viering in de Jozefzaal is. Wat minder 
ruimte, maar daardoor hoeft het niet min-
der feestelijk te zijn!

Op woensdag 13 april zijn leden van de 
Werkgroep Palmpasen tussen 14.30 en 
15.30 uur in de Jozefzaal (naast de Bo-
nifaciuskerk). Kinderen kunnen dan, sa-
men met een ouder, een palmpaastak 
komen versieren. Er is materiaal om te 
versieren aanwezig. Extra materiaal mag 
meegebracht worden, maar dat hoeft 
niet. 

Op zondag 17 april worden de kinderen 
om uiterlijk 10.15 uur weer in de pastorie, 
naast de kerk,  verwacht, met wat fruit 
in een zakje om aan de stok te hangen. 
Het is de bedoeling dat het kind na de 
viering samen met een ouder/begeleider 
de stok naar een oudere of zieke parochi-
aan brengt. Een adres daarvoor is samen 
met het broodhaantje en palmtakje aan 
de stok gedaan. Leden van de werkgroep 
helpen u na de viering zo nodig met rou-
teaanwijzingen.
De palmpaas-gezinsviering is op zondag 
17 april, van 10.30-11.30 uur, in de Jozef-
zaal naast de Bonifaciuskerk.

Diny Rohrbach

Kinderkruisweg
Op vrijdag 22 april om 14.00 uur

Ook dit jaar is er weer een kruisweg voor kinderen. Ditmaal anders, omdat de Bonifa-
ciuskerk verbouwd wordt. In de Jozefzaal zijn de kinderen welkom om te komen kijken 
naar een kruisweg en te luisteren naar de verhalen die daarbij horen. We zullen kijken 
naar staties op een doek. We gaan dit keer dus niet rondlopen. In plaats daarvan wil-
len we in gesprek gaan met de kinderen over de betekenis van de kruiswegstaties: of 
dat misschien terug te vinden is in hun dagelijks leven. Kinderen kunnen een bloeme-
tje meebrengen om bij het kruis te leggen. Tot vrijdag de 22ste april! 
Kinderwoorddienstgroep, locatie Bonifaciuskerk.
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Uit het jaarverslag 2010 van de Stichting Aandachts-
centrum Het Open Venster

Zomerkampen 2011

Interkerkelijke dienst met
en voor mensen met een
verstandelijke beperking

We kunnen problemen zien, maar ook de 
kansen die het oplevert. We noemen dat 
tegenwoordig wel “omdenken”. Ik vind 
het mooi verwoord in een uitspraak van 
Churchill.
Een pessimist ziet een probleem in elke 
kans. Een optimist ziet een kans in elk 
probleem.

De meeste medewerkers blijven (terecht) 
ook lang verbonden aan Het Open Ven-
ster.
In het kader van het 20-jarig bestaan in 
2009 hebben we als bestuur gemeend 
hier aandacht aan te besteden. We heb-
ben daarom een beeldje aangeschaft dat 
de verbondenheid en de inzet symboli-
seert. Samen met een oorkonde wordt 
dit aan medewerkers gegeven die 10 jaar 
aan ons verbonden zijn.

Hierbij een foto van ons beeldje voor jubi-
larissen. De omschrijving is als volgt:
Oog hebben voor de wereld om je heen
De pupil van dit alziende oog wordt ge-
vormd door een cirkel van mensfiguren 
die kunnen draaien. Zij zijn niet alleen op 

Heb je zin in een coole, gave, avontuurlijke en onver-
getelijke vakantie? Ga mee op een van de kampen van 
het bisdom! Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het één 
groot feest is. Ook dit jaar ga ik weer mee (Landkamp). 
Tijdens het kamp zullen we verschillende verhalen rond het 
thema vertellen. Dit jaar is het thema: Wonderen bestaan?! 
Uiteraard is er ook ruimte voor wonderlijke verhalen van de 
deelnemers zelf. En in de spellen, sportieve uitdagingen of 
opdrachten tijdens het kamp komt het thema Wonderen be-
staan?! zeker terug!

Dit jaar worden er drie kampen georganiseerd:
Landkamp		  Amerongen	 8-12 jaar
Sportkamp		  Noordwijk	 13-14 jaar
Ontdekkingskamp	 Hoog Soeren	 15-17 jaar
Voor meer informatie: kijk dan op de flyers achter in de kerken. 

Lâm Thê Nguyên, pastoraal werker

“ Wie is dat toch! “

De volgende aangepaste kerkdienst in 
de Adventskerk te Alphen a/d Rijn – Cen-
trum zal zijn op zondag 17 april a.s. Ook 
nu beginnen we om 16.30 uur.
Samen met ds. J Henzen, die de dienst 
zal leiden, is de liturgie samengesteld en 
kozen we bovenstaand thema.
Het is feest in Jeruzalem. De mensen 
vragen zich af wie er op een ezeltje Jeru-
zalem binnen komt rijden. Het antwoord 
op die vraag horen we op deze Palmzon-
dag.
Simon zal er zijn om op het orgel te spe-
len. Ook Sebastiaan Lok  zal orgel spe-
len, maar dan  op zijn eigen draaiorgeltje.
Vorige keer begon de dienst voor het 
eerst om 16.30.u. Er waren niet echt veel 
meer bezoekers, maar toch blijft deze 
aanvangstijd gehandhaafd. Het moet 
even wennen.
Veel mensen hebben onze enquête al in-
geleverd, maar ook nu krijgt U daar nog 
de gelegenheid voor. Onze eerste indruk 
is dat men wel tevreden is over de dienst.
We hopen dat er veel mensen  naar Gods 
huis zullen komen. Ook u bent van harte 
welkom!

Namens  de werkgroep, Tjitske Ferweda

een manier verbonden met elkaar, ook 
kijken zij vanuit dit centrum overal om 
zich heen 

We hopen in 2011 weer veel kansen te 
krijgen en er iets moois mee te doen.

Emile Schoneveld

Kijk live:    21 april Nederland 3 - 20.25 uur
Herhaling: 23 april Nederland 3 - 21.50 uur
 
Meer informatie: www.jongkatholiek.nl/thepassion

H. Thomas Jeugd
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Feest voor de
communicanten

Nachtwake jongeren 22-23 april

Ga je ook mee op
zomerkamp?

WJD?

M25 zoekt nieuwe leden

Together zoekt een gitarist

Zondag 15 mei:
Pius X-kerk

Vanaf begin januari komen regelmatig 33 
kinderen naar het parochiecentrum van 
de H. Bonifaciuskerk om zich voor te be-
reiden op hun eerste heilige communie. 
De kerk zelf was door de verbouwing niet 
toegankelijk. Maar met hier en daar een 
aanpassing aan het project hebben ze 
toch een heel traject af kunnen leggen. 
Ze zijn van station naar station gereisd. 
Ze kwamen via de stations van ‘De fa-
milie’ en ‘De school’ bij ‘De kerk’ terecht, 
waar de groep wat langer is blijven stil 
staan. Ze hebben de doop van twee com-
municanten, Anouk en Eline, van dichtbij 
meegemaakt. Ook zijn ze samen met hun 
ouders of grootouders op zoek gegaan 
naar bijzondere plaatsen of voorwerpen 
die bij de kerk horen. 

Ze hebben geleerd hoe je kunt bidden, 
dat je dat met eigen woorden kunt doen, 
maar ook met woorden die Jezus ons 
gegeven heeft. Ze hebben verhalen ge-
hoord over troost, verdriet en vergeving. 
De kinderen hebben geleerd dat je door 
vergeving altijd weer opnieuw mag be-
ginnen en dat ze daardoor zelfs groeien!

Er zijn nog een paar bijeenkomsten te 
gaan, waarin ze langzaam aan toe zullen 
groeien naar het grote feest op zondag 
15 mei.  De feestelijke eucharistievie-
ring zal vanwege de verbouwing in de 
H. Bonifaciuskerk plaatsvinden in de H. 
Pius X- kerk. Het tijdstip van de viering 
is om 11.00 uur. De Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakten, die normaal op dit tijdstip 
een dienst houdt, heeft voor één keer de 
dienst om 9.00 uur.
Het belooft een mooie dag te worden! Bij 
de eerste- communieviering bent ook u 
van harte welkom! 

Werkgroep eerste-communie-
voorbereiding (Centrum-west)

Zin in een weekje lol trappen met leef-
tijdgenoten in de bossen van Leusden? 
Samen met de YMCA organiseren wij al 
jarenlang het leukste zomerkamp. Wij 
hebben nog plek voor je in onze kampen 
van 2 tot en met 9 juli! 

Ben je 8, 9 of 10 jaar oud, dan hebben we 
een lekker actief kamp voor je. We gaan 
op avontuur in het woud van Leusden. Zo 
staan er zwemmen, sporten en spelletjes 
op het programma en natuurlijk ook een 
barbecue! 
Als je wat ouder bent (10 t/m 13 jaar), is 
ons middelste kamp echt iets voor jou! 
Het staat bol van actie en gezelligheid: 
een spooktocht, spannende bosspelen 
en een swingende disco!  
En wat betreft ons oudste kamp (14 t/m 
16 jaar): heb je weleens gechilled met je 
vrienden in een kingsize hangmat? Of 
gebruncht op de hei? Weleens de fun 
van een giga bosspel geproefd? Schop-
aholic geweest in de binnenstad van 
Amersfoort? Niet? Don’t miss it. Meet us 
in Leusden.

Wat gaat dat kosten? Voor niets gaat 
alleen de zon nog op. Maar een goede 
tweede is het YMCA-kamp, want dat 
kost niet veel! Per persoon 125 euro 
(voor ieder tweede en volgend kind 
een korting van 12,50 euro). Schrijf je 
dus snel in voor een van deze kampen.  
Voor meer informatie kijk je op www.zo-
merkampleusden.nl of neem contact op 
met Arjen Didden (06-53816757 of arjen.
didden@gmail.com)

Misschien dat jullie je afvragen: “Waar 
staat bovenstaande afkorting voor?” Het 
staat voor: Wereld Jongeren Dagen. Dit 
jaar komen jongeren van overal van de 
wereld bij elkaar in Madrid! De WJD zijn 
van 16 tot en met 21 augustus. Het wordt 
enerzijds een pelgrimstocht, waarbij jon-
geren stilstaan bij het geloof in deze tijd. 
Anderzijds is het elke avond één groot 
feest met verschillende optredens en po-
dia. En natuurlijk is er ook tijd om de stad  
te verkennen. 
Voor iedereen is er wel iets van zijn of 
haar gading te vinden. Het belangrijkste 
is dat jongeren elkaar ontmoeten. Elkaar 
bevestigen dat zij niet de enigen zijn die 
zoeken naar hun staan in het geloof.
Vanuit de parochiekern Alphen gaan twee 
meiden deelnemen aan de WJD. Een aan-
tal andere jongeren van de Rijndijk gaat 
mee. ZIj hebben zich in een eerder stadi-
um al aangesloten bij de jongeren in Lei-
den. Het is namelijk goed om met andere 
jongeren op te trekken naar de WJD. Bin-
nenkort zullen jullie meer horen over de 
WJD, want natuurlijk kost het geld. En… 
jongeren hebben veelal niet voldoende. 
Daarom gaan we binnenkort een aantal 
acties organiseren om deze jongeren te 
sponsoren in hun pelgrimage. Let dus op! 
Ze zullen zeker iets van zich laten horen. 
Denk je zelf van: “Hey, dat is misschien 
ook iets voor mij...” Schroom niet en meld 
je aan bij de organisatie of neem contact 
met mij op. Het kan nog tot 15 mei!

 
Lâm Thê Nguyên, pastoraal werker

M25, een groep voor sociale jonge-
ren, is op zoek naar nieuwe leden.
Ben jij 14 jaar of ouder? Vind je het 
leuk om samen te komen en je in te 
zetten voor een ander? Meld je dan 
aan!

Stuur een mail naar 
g.greeve@heiligethomas.nl 
Kijk voor meer informatie op www.
heiligethomas.nl/m25

Wij zijn een gezellig koor dat met plezier elke maandag repeteert en eens in de 
maand bij een viering zingt. Lijkt het je leuk om samen met onze pianist ons muzikaal 
te ondersteunen? Neem dan contact op met onze dirigent Esther.Roth@gmx.net 
Nieuwe leden zijn natuurlijk ook welkom

Jij bent niet alleen!

Jij bent niet alleen,
met zoveel mensen om je heen,
is er altijd wel een die lacht,
met open armen op je wacht.
En je zult merken hoe dat voelt,
als iemand weet wat je bedoelt,
dan kan een blik voldoende zijn,
en komt een einde aan je pijn.
Dan zal er vriendschap zijn!!!

Houd 22 en 23 april alvast vrij in je agen-
da!
Van vrijdagavond 22 april tot zaterdag-
ochtend 23 april wordt er namelijk voor 
alle jongeren uit de Heilige Thomas-paro-
chie een paaswake georganiseerd. Ben 
jij tussen de 15 en 30 jaar oud? Kom dan 
naar deze eerste jongeren-paaswake! 

Want geloof ons….
Jij bent niet alleen!
In deze bijzondere nacht, kun je dat erva-
ren, door met elkaar te vieren, te praten, 
te waken en creatief bezig te zijn.
Nieuwsgierig geworden???
Meer informatie volgt binnenkort! 
Kun je niet wachten op meer informatie? 
Of wil je je alvast aanmelden? Dan kun je 
mailen naar:
nguyenthelam@gmail.com
Hopelijk tot bij de jongeren paaswake!

Groetjes, Pastor Lâm Thê Nguyên,
Esther Uittenhout, Michel Volwater, 

Linda Tomeij en Alexanda Rijsdijk


