
  
 

Parochie H. Thomas  
 

Parochiekernen Alphen a/d Rijn 
 

Website parochie www.heiligethomas.nl 
 

Zaterdag 13 apr tot en met zondag 21 apr 2024  Weeknr. 16 
 

Weekend 13 en 14 apr 2024                              3e zondag van Pasen 
 

Lezingen: Hand. 3,13-15.17-19 ; Luc. 24, 35-48 
 

In ons midden 
Je ziet wel eens mensen geïnterviewd worden over hun idool, terwijl 
deze heimelijk achter ze staat en meeluistert. Als de aanwezigheid van 
de beroemdheid dan onthuld wordt, is er verbijstering en ongeloof. Hij 
of zij is het zelf! Diezelfde ontsteltenis mag zich steeds van ons 
meester maken wanneer wij met elkaar over Jezus spreken. Hijzelf 
staat dan midden onder ons. Onzichtbaar maar tastbaar.  
Opgestane Heer maar mens zoals wij. 

 
Weekagenda  
Zaterdag 13 apr  19.00  Eucharistieviering 
      St.Bonifaciuskerk 
Zondag 14 apr  09.30  Eucharistieviering 
      St.Bonifaciuskerk 
    11.00  Eucharistieviering 
      De Bron 
Zaterdag 20 apr  19.00  Eucharistieviering 
      St.Bonifaciuskerk 
Zondag 21 apr  10.30   1e Communieviering 
      St.Bonifaciuskerk 
    11.00  Woord- en communieviering 
      De Bron 
 
Vieringen verzorgingshuizen 
Donderdag  18 apr  09.30  Driehoorne 
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Palmtakjes en wijwater 
Achter in de Bonifaciuskerk staan manden met palmtakjes, u kunt 
hiervan meenemen als u dat wilt. Ook staat er wijwater om mee te 
nemen, er staan jampotjes klaar om water in te doen.  

 
Koffie en/of thee drinken? Dat kan op zondag 14 april!  
Zondag 14 april, na de viering van 9.30 uur in de Bonifaciuskerk, kunt 
u met een kopje koffie of thee achter in de kerk nog even napraten. 
 

Familieberichten 
In memoriam 
Ida Breukel - van der Burg *19 september 1927   †28 maart 2024 
Wat kon Ida genieten van het polderlandschap. Het weidse uitzicht en 
de rust die het haar gaf. Nog meer van de natuur om haar heen waren 
het de mensen die haar goed deden. 
Ze was dan ook een betrokken vrouw die anderen graag om zich heen 
hadden. Ze was betrokken op anderen en deed dan ook vele jaren 
vrijwilligerswerk voor kerk en samenleving. Het meest waar ze van kon 
genieten waren wel haar kleinkinderen. Niets was te gek voor haar ten 
aanzien van hen. Velen zullen deze lieve en betrokken dochter van 
God dan ook missen nu zij er niet meer is.  
We hebben op 3 april van haar afscheid moeten nemen en haar 
toevertrouwd aan Gods handen. Daar mag ze nu rust en vrede 
genieten. Ida zal bij ons verder leven in onze herinneringen. In al het 
goede dat ze ons heeft gedaan en achtergelaten. Moge God haar dan 

ook opnemen in Zijn huis van Vrede en Liefde. 
 

Thema-avond: abortus tussen recht en moraal  
Wanneer een vrouw of meisje ongewenst zwanger wordt, kan gekozen 
worden voor een abortus. Dit is niet altijd wettelijk toegestaan. 
Ontneem je daarmee niet de rechten van de vrouw? Eindig je met 
abortus echt een leven of is het leven nog niet begonnen? Hoe staat 
de katholieke kerk tegenover abortus? 
Dr. Huub Flohr, moraaltheoloog en parochiepastor, zal al uw vragen 
beantwoorden rond het thema ‘abortus tussen recht en moraal’. Wilt u 
deelnemen aan deze thema-avond, stuur dan een email naar: 
wvcthomas@gmail.com 
Wij verwelkomen u graag op dinsdag 23 april om 20.00 uur in 
parochiecentrum Bonifacius. 
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Braderie in de bron op zaterdag 20 april 2024 
Het voorjaar kriebelt en wellicht hebt u  weer spullen op te ruimen Op 
de volgende data en tijdstippen gaat de organisatie weer aan de slag 
en kunt u uw spullen brengen naar de Raadhuisstraat, tegenover 
ingang Park Rijnstroom (bij het grote gele Braderiebord). 
vrijdag  12 april   10.00-17.00 uur 
en zaterdag  13 april   09.00-13.00 uur 
Hebt u spullen die niet in de kofferbak van de auto passen, stuurt u 
dan een foto van de spullen, de afmetingen en uw telefoonnummer 
naar bertvoorbij@casema.nl  
Hebt u verdere vragen, b.v. over het vervoer, dan kunt u dit aangeven 
braderiegoedebron@gmail.com  
Hebt u tijd en zin om mee te helpen? Meldt u zich dan aan via 
vrijwilligerbraderie@gmail.com  
 

Nieuwsbriefinformatie  
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u sturen naar: 
nieuwsbrief@heiligethomas.nl. De sluitingsdatum voor de kopij is ’s 
woensdags om 12.00 uur. 
Parochiecentrum Bonifacius: geopend van ma t/m vrij 9.00-12.00 uur; 
tel. 0172 472410; e-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl  
Parochiecentrum de heilige Geest: geopend di t/m vrij van 9.30-12.00 
uur; tel. 0172 443148; e-mail: deheiligegeest@heiligethomas.nl 
Centraal secretariaat Heilige Thomas: geopend van ma t/m vrij 9.00-
12.00 uur, tel. 0172 475975, e-mail: 
centraalsecretariaat@heiligethomas.nl 
 
Pastoraal team  
Ruud Visser   r.visser@heiligethomas.nl   06 20618148  
Lâm Thê Nguyên  lt.nguyen@heiligethomas.nl   06 22087370  
Saskia van Winden pastor.van.winden@heiligethomas.nl  06 44852088  
Pastor van de wacht  
Pastor L.Thê Nguyên maandag 08 apr  09.00 tot maandag 15 apr  09.00 uur 
Pastor R.Visser  maandag 15 apr  09.00 tot maandag 22 apr  09.00 uur 
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Opeens is het er…. 
 

Soms zie je er iets van  
zo hier en daar 

een nieuw begin, 
klein en kwetsbaar 

als de eerste puntjes 
van een jonge plant 

die uit de aarde komt. 
 Een klein begin van vrede,  

iemand die belangeloos 
 iets voor een ander doet. 

Mensen die elkaar 
de ruimte gunnen. 

 
Soms zie je er iets van, 

maar soms ook niet. 
Al die goede bedoelingen 

die uitlopen op een fiasco. 
Al die mooie initiatieven 

waarvan je niets meer hoort. 
Het is afwachten… 

Afwachten, zoals bij zaad 
dat je zaait in de aarde. 
Je ziet het niet en toch 

ontkiemt het ondergronds. 
Plotseling komt het op. 

 
Toch maar zaaien dus, 

korrels vrede, korrels liefde. 
Tot de aarde openbarst 

en je verrast ontdekt 
dat je toch iets ziet 

van het koninkrijk van God. 
 

Greet Brokerhof-van der Waa 


