5 Wieuwsbries

Parochie H. Thomas
Parochiekernen Alphen a/d Rijn

Website parochie www.heiligethomas.nl

Zaterdag 4 mei tot en met zondag 12 mei 2024 Weeknr. 19

Weekend 4 en 5 mei 2024 6e zondag van Pasen
Lezingen: Hand. 10, 25-26.34-35.44-48 ; Joh. 15, 9-17

In zijn liefde

Wat verbindt mensen met elkaar? Voor collega’s zal dat het werk zijn;
in de vereniging is het de gedeelde passie voor een liefhebberij; in het
gezin de familieband. Voor christenen bestaat de onderlinge band uit
de liefde van God. Deze liefdesband laat zich moeilijk vangen, want hij
vormt zich al naargelang de situatie waarin mensen zich bevinden. Wat
blijft, is dat deze liefde er enkel voor de ander is, niet eenkennig is en
niemand buitensluit.

Donderdag 9 mei Hemelvaart van de Heer

Lezingen: Hand. 1, 1-11 ; Mc. 16, 15-20
Gaat uit
Veertig dagen lang is Jezus aan zijn leerlingen verschenen, opdat ze
zouden zien dat Hij het is die uit de doden is opgestaan. Nu wordt Hij
aan hun zicht onttrokken. Blijven staren naar wat was, heeft geen zin.
De blik moet naar buiten, naar de grote menigte mensen die Jezus nog
niet kent. Wat blijft, is de onderlinge band, tastbaar in de machtige
tekenen die het eropuit trekken vergezellen. Deze vriendschap mag
groeien door haar te delen met anderen.

Weekagenda

Vrijdag 03 mei 19.00 Eucharistieviering
St. Bonifaciuskerk

Zaterdag 04 mei 19.00 GEEN VIERING

St.Bonifaciuskerk


http://www.heiligethomas.nl/

Zondag 05 mei 09.30 Eucharistieviering
St.Bonifaciuskerk

11.00 Eucharistieviering
De Bron
Donderdag 09 mei 09.30 Woord- en communieviering
Hemelvaart St.Bonifaciuskerk
10.00 Weilandviering

Fam. Alkemade
Adres Westeinde. 58
H woude-Dorp

Zaterdag 11 mei 19.00 Woord- en communieviering
St.Bonifaciuskerk
Zondag 12 mei 09.30 Eucharistieviering
St.Bonifaciuskerk
11.00 Eucharistieviering
De Bron

Vieringen verzorgingshuizen
Donderdag 09 mei 09.30 Hemelvaart Driehoorne

Weilandviering Hemelvaartsdag 9 mei

Op donderdag 9 mei zal de openluchtviering gehouden worden om 10
uur bij de fam. Alkemade, Westeinde 58, Hazerswoude-Dorp. Bij slecht
weer kunnen we overdekt zitten. Kom zo veel mogelijk op de fiets en
volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

U bent van harte welkom!

Opening bedevaartseizoen De matelaren van Gorcum

Op zaterdag 25 mei, om 11.00 uur zal de opening beginnen met een
Eucharistieviering. Na de viering en de lunch volgt er een lezing van.
de heer B. Hartmann, schrijver van het boek “De Matelaren van
Gorcum”. In deze lezing zal hij de 19 matelaren voorstellen.

Voor meer informatie zie website www.matelarenvangorcum.nl en voor
aanmelden, voor de 3 onderdelen, naar mailadres
info@matelarenvangorcum.nl

Nieuwsbriefinformatie
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u sturen naar:
nieuwsbrief@heiligethomas.nl. De sluitingsdatum voor de kopij is ’s
woensdags om 12.00 uur.
Parochiecentrum Bonifacius: geopend van ma t/m vrij 9.00-12.00 uur;
tel. 0172 472410; e-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl
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Parochiecentrum de heilige Geest: geopend di t/m vrij van 9.30-12.00
uur; tel. 0172 443148; e-mail; deheiligegeest@heiligethomas.nl
Centraal secretariaat Heilige Thomas: geopend van ma t/m vrij 9.00-
12.00 uur, tel. 0172 475975, e-mail:
centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Pastoraal team

Ruud Visser r.visser@heiligethomas.nl 06 20618148
Lam Thé Nguyén [t.nguyen@heiligethomas.nl 06 22087370
Saskia van Winden pastor.van.winden@heiligethomas.nl 06 44852088
Pastor van de wacht

Pastor R.Visser maandag 29 apr 09.00 tot maandag 06 mei 09.00 uur
Pastor L.Thé Nguyén maandag 06 mei 09.00 tot maandag 13 mei 09.00 uur

Werk van
Gebhard Fugel “Cristi Himmelfarht” 1893
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Hoe kan ik nu nog vrede vieren?

Hoe kan ik nu nog vrijheid vieren
waar oorlogsleed en zwaar geweld
woeden over een ontdane aarde
waar ‘n mensenleven niet meer telt.

Hoe kan ik nu nog vrede pleiten
de eerlijkheid ligt naast de stoel
het recht wordt in de haard gesmeten
door machthebbers, zonder gevoel.

Téch zal ik onze vrijheid vieren

beken ik kleur in rood wit blauw

dat hoop en liefde blijft floreren
in ‘t Hollands land dat ik vertrouw.

En twee minuten wil ik stil zijn,
herdenken wie in oorlogstijd
hun leven gaven voor de vrede
postuum geef ik hen dankbaarheid.

Want ondanks alles blijf ‘k geloven
dat goedheid van het kwade wint
biddend dat snel de dag mag komen
dat heel de mensheid vrede vindt.

Coby Verheij, de Peuter (gedichtensite.nl)
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